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R LZ. OKUYUCULARIMIZLA 
2 HASBİHAL 


HADİSELER 
VEBİZ... 


Sevgili okuyuculanmız, 

İman cephesinin en gür sesi olan SEBİLİmiz, siz okuyuculanna hizmetin en iyisini verebilmek için bütün imkânlarını seferber etmiş bulunmaktadır. 

İslâmcı Gençlik için birilim ve irfan mektebi olma mertebesine, okuyuculannın takdir ve teşvikleriyle ulaşmış bulunan SEBİLimiz her sayısında sizlere yep yeni hizmetlersunmak gayretindedir. 


Bilindiği gibi son yıllarda dünyanın her tarafı savaş çığlıklanyla çınlamakta, her gün dünyanın bir köşesinden savaş, anarşi ve ölüm haberleri almaktayız Bu hâdiselerin neticesinde iktidarlar değişmekte ve bazı ülkelerin siyasi yapılan değişmektedir. 

Hemen hemen bu savaşlann ekserisi de, her ne 

hikmetse Ortadoğu'da ve özellikle İslâm ülkelerinde çıkmaktadır. : 
> Kuzey ve Güney Yemen arasındaki harb, İran'daki islâmi hareket ve sonrası, Pakistan'da Butto'nun idamı ve arkasından meydana gelen hâdiseler, Afganistan' daki kızıl Teraki rejimine karşı müslümanların direnişi ve Afrika'da İslâm'la müşemef olmuş ülkelerdeki karışıklıklar... 

Hadiselerin ekserisi de kallanma yolunda hızla iledeyen ve yeniden İslâm'a dönüşün hızlandığı ülkelerde çıkmakta ve tabii ki,bu hareketler daima İslâm'ın galebe çalmaması için engellenmeye çalışılmaktadır. 

İslâm ülkelerinde süregelen bu çatışma ve tartışmalara bir açıklık getirmek, hâdiseleri objektif bir perspektifle gözlerinizin önüne sermek isteyen gazeteniz SEBİL yoğun bir çalışmanın içine girmiş bulunmaktadır. 

Bu çalışmalannın ilk meyvesi olarak bu hafta sizlere orta sahifemizde ve müteakip sayfalarda Pakistan'da meydana gelen hadiseleri tahlil eden ve Pakistan'ın, dünü, bugünü ve yannı hakkında bazı açıklamalar getireceğini zannettiğimiz ve Prof. Dr. 
Nevzat Yalçıntaş'la yapılmış bir röportajı dikkatlerinize sunuyoruz. i 

Bilindiği gibi Ziya Ül Hakk'ın iktidan devraldığı günden beri hapiste bulunan ve yargılanarak idama mahküm edilen Butto geçtiğimiz hafta içinde idam edilmişti. Dünya basınında ve Türk basınında geniş yer alan bu hadise ve Pakistan'ın istikbali hakkındaki endişeleri birilim adamının tesbitleriyle dikkatlerinize arzediyoruz. 


Almanya'da bulunan başyazanmız Kadir Mısıroğlu, “SEBİL Avrupa Bürosu”nun resmen açılışını 31 Mart günü muhteşem bir kalabalıkla ve güzel bir merasimle yapmış bulunuyor. Bununla ilgili geniş haberimizi 15. 
ve 16'ncı sahifelerimizde bulacaksınız. 

Başyazanmız Kadir Mısıroğlu'nun açılış merasimin- de yaptığı veciz konuşmayı da önümüzdeki haftalarda dikkatlerinize sunacağız. 

Sevgili okuyuculanmız, 


Bundan böyle imkânlanmızın elverdiği nisbette röportajlarla, araştnna ve incelemelerde okuyuculanmıza hâdiselerin geniş bir yorumunu vermeye çalışacağımızı da müjdelemek isteriz. 

Allah'ın rahmeti, bereketi, âtifeti üzerinize olsun, 

Aziz ve sevgili okuyuculanmız... 


Sebil 
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“ERDEM SOYUNMAKTA 
IMIŞ MEĞER!” 
SEMER 


Yıllardan beri cemiyetimiz korkunç bir taamuzla karşı karşıya bulunmaktadır. 
nsanlarımız inançlarından, ört ve âdetlerinden uzaklaştınlmış, geçmişleri ile irtibatlar kesilmiş, mili ve niğnevi değerlerden kopartılmaya çalışılmıştır. 

Uzun yıllardır süregelen bu taarruz meyvelerini vermiş ve inançsız, boşlukta yüzen, bâtıl fikidere kapılanmış,herşeyden daha acısı bunalımlar içinde kıvranan bir nesil vücuda getirilmiştir 

İnançsızlık ve maddeperestlik, gençliği sokaklara dökmüş ve ne aradığını bilmeyen bir nesil cemiye te korkunç bir anarşinin doğmasına sebebiyet vermiştir. 

Nasıl ve neden gelinmiş- 


Bu suğle bugüne dek bazı çevrelerce hiç bir cevap aranmamış veya aranmasına meydan verilmemiştir. - 

Çünkü bu suğlin cevabı materyalist zihniyetin sonu olacaktır. Bu sonu tahmin eden maddeperestler bu suâlin cevabının aranmasına mani olmuşlar ve olmaktadırlar. r 

Mânevi değerlerden kopartılan nesil maddeye ve nefsine esir olmuş, ilâhi hiçbirdeğere kulak asmamış ve korkunç bir uçunıma yuvaranmıştır. 


Fakat hamdolsun bugün. 
yeniden uyanış başlamış, | 


eskimeyen değerler yeniden gün ışığına çıkartılmaya ve materyalistlerin hiçbir mantık ve mesnede dayanmayan 


kaideleri birer birer yok 


olmaya başlamıştır. 
Mutlak hakikatı araştıran ve içinde bulunduğu ruh 


anarşisinden kurtulmak iste- 


yen bazı düşünen kafalar yetişmiş ve yetişmektedir. 
Hakıkatı bulanlar bunlan 


tebliğ etmekte ve bâtılda * 


olanlan aydınlığa, nür'a çağırmaktadırar. 

Bu dâvete kulak vererek öbek öbek, bölük bölük koşmaya başlayan bir nesil yetişmiştir artık... 

. Budâvetden ürkenler, bu hareketten korkanlar hemen her zaman var olmuştur ve hâlen de vardır.İşte bunlardan biri de materyalist zihniyetinin gereği olarak bir 


vesile ile müslümanın inan-. 


cıyla alay etme cesâretini kendinde: bulmuş ve içindeki kin ve gayzı satılanna döktürmüş. 

Kendini aydın zanneden bu mantık fukarası yazarcık, ilâhi bir emir olan “Tesettür”e karşı çıkmakta ve bu vesile ile İslâm'a karşı olan nefretini dile getirmektedir. 

Aslında böylelerine cevap vermek de güçleşiyor bizler için. Çünkü dinimizin bu gibi mes'elelerini dillerine dolayanların Sözlerinde hiçbir mantıki eser görülmemektedir. 


Sebil 
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“Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınaınlar,ırzlannı (korusunlar, ziynetlerini açıp göstermesinler.Ancak bunlardan za- olan (yüz,eller ve ayaklar) müstesnadır.” 
(En-Nür, 31) 


“Gizlilikte hiçbir erdem yoktur. Ahlâklı bir kadın giysilerinin biçimiyle, boyuyla, açıklığıyla, kapalılıgıyla ölçülemez, nitelenemez. Ahlâk gözle görülen, elle tutulan bir 'nesne' değildir...” (x) sözleriyle tesettüre ve O'nun ruhundaki mânâya karşı çıkan bu meteryalist, kadını bir üretim aracı, ir mal ve bir şehvet aracı gibi görmekte olduğunu itiraf etmektedir yazdıklanyla... 

Ama düşünmemektedir ki, kadın dâima hissidir, heyecanlanyla yaşar, hayatnn her ânında mantık hâkim değildir O'na. Bu yüzden kadın İslâm toplumunda bazı esaslara tâbi tutulmuştur. 

Tesettürün kadına erdem kazandırmayacağını söyleyen kişi, cemiyet hayatına hâkim olan şu kaideyi bilmiyor zannederim: Müeyyide olmadan ve imkân hazılanmadan erdem kazanılamaz. 

Kadını güzel olduğu sürece kadın olarak gören ve onu bir eşyadan ayırdedemeyen bu mantık fukaraa, tesettüre kendince biranlam 
() bulmuş: “Kapalılıktan yana olanlar çoğu kez güzel- 


lik yoksunu kadınlardır.” (x) - diyerek avutmakta kendini : 


Putu madde olan bir kimseden de fazla bir şey beklenemez . aslında...Düşünmesini bilmeyene, mantıktan haberi olmayana ne diyebiliriz ki.. 

Ama unutulmamalıdır ki, 
“İlâhi Adâlet” er-geç tecelli edecek ve İslâm'a saldıranlar, geçmişte olduğu gibi, 


yine cezalannı bulaca&klardır . 


Bu ceza, beşerin verdiği cezalara da benzemeyecektir, çünkü, cezayı veren de cezayı tatbik eden de bu 
“İlâhi Kanunu” koyandır. 


(x) Bir Tepsi Baklava, Oktay Gumhuriyet 7.4.1979 


fiziki ve coğrafi şartlar, onların yalnız 


İ NSANLARIN içinde doğup yaşadıkları uzviyetleri (organik yapıları) değil, aynı 


zamanda duygu ve düşünceleriyle karakterle- 


ri üzerinde de son derecede ehemmiyetli pr te'sir icra eder.: İlk defa büyük İsfâm mütefekkiri İbni Haldun tarafından ortaya konulmuş olan bu gerçek üzerinde bilâhare pek çok imâl-i fikredilmiş ve bu müessir, bugünkü ilim âleminde artık çeşitli beşeri davranışların temel sebeplerinden biri sayılır olmuştur.- O derecede ki, fiziki ve coğrafi şartların yalnız insanlara değil, hayvanlar ve hatta bitkilere bile şâmil «lduğu kabul 


edilmektedir. Sıcak güney memleketlerinden - 


kuzeye doğru: çıkıldıkça, buluğ yaşının yükselmesi ve bu te'sirin uzvi gelişme üzerindeki- ilk akla gelen- neticesidir. 
İngiltere gibi seması daima kapalı ve sisli ülkelerde intihar nispetinin yüksekliği de, fiziki ve coğrafi şartların ruhi hayat üzerindeki omüessireyitinin herkesçe bilinen bir misâlidir. « 


Harcıâlem (herkesçe kullanılan) tavsifiyle 


bir şiir, hikmet, efsâne ve 'diğergâm'ıklar. 


âlemi olarak bilinen doğu dünyasının asırlar boyunca arzettiği şu husüsiyetlerin onun iklim ve tabiat şartlar. ile de alâkalı bulunduğu inkâr edilemez.: Çin'den Arab Alemine kadar bütün Doğu ülkeleri insanının hayal ve tecride istidadı onların dini tefekkür ve edebi mahsüllerinde âşikâr bir sürette görülür.» Uçsuz bucaksız bir çölde, açık, berrak, dipsiz ve sayısız yıldızla bezenmiş bir gökyüzünün, beşeri tahassüs merkezi olarak gönlü, Rabbi remzeden (sembolize eden) sonsuza âid meyil ve alâka ile doldurmasın- dan daha tabii ne olabilir?! Bunun içindir ki, Arab edebiyatında- frenklerin lâyıtmotif dedikleri- sık sık tekerrür eden bir kelime ve tâbir olarak “yâ leyl!...” (ey gece) hitabına rastlanır.-O derecede ki; bu tâbirin bir Şark ülkesi olan memleketimizde bile Arabların gerçekçilikten uzaklıklarına imâ ve târiz makamında kullanılması yaygındır. « 


Batı ve Doğu dünyaları ve bu iki ayı âleme mensup insanlar arasındaki zıtlıkların temel sebeplerinden biri de, -temas eylediğimiz- şu tabiat şartlarıdır.- Bu sebepledir ki, güneşe, açık yıldızlı gökyüzüne hasret olan Batı insanı, içine dönük, egoist ve aşırı akılcıdır. Şu keyfiyet, Batılı insan için, temel iskeleti mücerred hakikatlerden (metafizik gerçeklerden) teşekkül eden semâvi dinlere ve hasseten bunların en son ve en mütekâmili olan İslâm'a karşı bir istidadsızlık ifâde eder. 
Bu yüzdendir ki, Batılılar, aslı semâvi ve binâenaleyh mücerred “gerçeklerle dolu bir dini (Hıristiyanlık) bile, bu zâti meyillerinin rengine bürünerek tahrif etmislerdir. 


Yüce dinimizde “kıyamet alâmetleri” arasında “Güneşin Batı'dan doğması” keyfiye- 


tinin de beyan ve ifâde buyrulmuş olduğu! 


malumdur. » Biz bunun Güneş'in fiilen ve 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GÜNEŞ 
BATIDAN 


DOĞARKEN... 


maddeten Batı'dan doğması gibi “âdetullah”ı tebdil eden ve ona musâyir görünen bir sürette anlaşılması imkân ve ihtimalini de reddetmeyerek, diğer bir istikâmette değerlendirilmesinden yanayız.: Esâsen şimdiye kadar “Güneş'in Batı'dan doğması” keyfiyeti hep maddi ve fiziki olarak anlaşılmış ve İslâm Aleminde böyle bir kanaat yerleşmiştir. Buna rağmen şu dini kanaatin muhtevasındaki “Güneş” lâfından asıl maksadın “İslâm” olması düşünülemez mi?! Bizi bu kaanate sevkeden bazı sebebler mevcuddur: 


Güneşin batıdan doğmasının, kıyamet 


alâmeti olarak bildirilmesi onun pek geç. 


tahakkuk edeceği gerçeğini de birlikte ifâde eder..Hatta bu keyfiyetin “Kıyametin büyük alâmetleri” arasında zikredilmiş bulunması bu geç tahakkuk edişi daha da takviye eylemektedir. . 

Diğer taraftan Batı insanının materyalist ve egoist akılcı ve menfaatperest oluşu da, O'nu ulviyyat ve tecride istidatsız kıldığından İslâm'ın kabülunun en geç Onun için mevzuubahs olacağı gerçeğini ortaya koymaktadır.. Şu durumda Güneş'in batıdan doğması ile Batılıların İslâm'ı kabulleri arasındaki müterâdif “Geçlik ve güçlük” bu hüküm ve inanıştaki “Güneş”in İslârn'dan ibaret olması gerçeğini daha da kat'ileştirmektedir. - 


Ayrıca zikrettiğimiz güçleştirici şartlara rağmen bu günkü Batı Alemi böyle bir doğuşun ürpertili belirtilerine sahne olmaya başlamış bulunmaktadır.: Hakikaten İslâm”ı neşir ve propaganda imkân ve faâliyetlerinin son derecede kifâyetsiz olmasına rağmen, Avrupa ve Amerika'da yüzbinlerce insan “HAK YOL”u tutmuştur..b noktada “Zenci Müslümanlar” da hesaba katıldığında, bu yeni müslümanların adedlerinin milyonlara vardığı mâlumdur. : Bilhassa Avrupa'da “İS-LAM'I SEÇENLER”in yüksek tahsilli, müdekkik ve münevver insanlar arasından çıkması dikkati çekmektedir. - 


Bu gibi kimseleri hidâyet yoluna sevkeden sebep ve âmiller tahlil ve tetkik edildiğinde, bunların aklen ve zâhiren şu büyük neticeyi husüle getirmeye kifâyetsizlikleri dehşetle müşâhede olunmakta ve buradaki “tasarruf-i ilâhiye” ibretli bir sürette tezâhür eylemektedir. Onbeş günden beri dolaşmakta bulundu- 
&um Avrupa şehir ve kasabalarında karşılaştığim muhtedileri hidâyete götüren esbaba muttali oldukça, hep bu, kıyamete yakın, Güneş'in batıdan doğması hususundaki dini esası hatırlamakta -ve hayatımın müstesna heyecanlarını yaşamaktayım. Bu durum da şu dini inanıştaki “Güneş”in “İslâm” olduğu hususunda bende yakini bir kanaat husüle getirmektedir. 


Gitgide dehhameleşerek (hududsuz büyüyerek) materyalist Batı insanını daha da maddileştirip onun mânevi duygularını dumura uğratan, gönül pınarlarını kurutan sânâyı çarkları arasına aldıklarını dehşetli bir iflâsın girdabına sürüklemiştir. Avrupa'da şu 


hengâmede başlayan “İslâmlaşma” hareketi, ruhunda bir zerrecik olsun iman istidadı kalabilenlerin hazin bir gidişe isyanlarından doğmuş bulunmaktadır. Bugün şu isyanı şahsi ve âilevi çevre ve çerçevesine karşı gerçekleştirebilen mahdud insan gelecekte “Müslüman Batı”nin ilk mübeşşirleridir. Onların hareketi ile Batı'nın asırlardan beri kara bulutlarla kuşatılmış olan afâkı, aydınlanmaya ve gurubun gönüllere sürür veren sıcak renk cünbüşü ile donanmaya başlamıştır. - 


Bu gelişme ve tecellinin bır mıtyondan ziyade kardeşimizin velev iş ve ekmek temini sâikiyle de olsa Avrupa'da bulunduğu bir zamana rastlaması fevkalâde dikkat çekicidir. « Onların çoğu da ülkemizde İslâm'ı lâyıkıyla öğrenemeden, bulundukları çevreden ayrılıp, tamamen yabancısı oldukları yâd ellere gönderilmişlerdir. Bu sebeple bir kısmı ayakta .kalamamış olsa bile, pek çoğu Avrupa'da- 
-âdeta- veniden ve hakikaten müslüman olmuşlardır. . Böylelerinin de inzimamıyla bugün Batı öylesine bir ihtida hareketine sahne »lmuştur ki, bunun gelişmesi, yalnız Batı insanının deil kendi ülkemizin de yeniden fethine müncer olacaktır. Böylece de sevk-i kaderle bir Peygamber mesleği olan “HİCRET/”i ihtiyar etmek mevkiinde bırakılanların üzerinde başlangıçta tahmin ve tasavvur edilemeyen bir “Kahırdan lütuf” tecelli etmiş olacaktır.- Bu tecellinin mümin gönüllere saâdet bahşeden mânâ ve mâhiyeti üzerinde ilerdeki bir yazımızda ayrıca duracağız. 
Avrupa'da küfrün karşısında ayakta kalabilmenin imtihanına memur bulunan bu kardeşlerimizin iman ve cihad aşkı itibariyle bilenişi “Yarınlar”a islâmi bir renk katacak, en ehemmiyetli bir müessir olacaktır. - 


Bütün bu gelişmeler,yüzyıla yakın bir zamandan beri iman vâdilerini Batı menşeli sislerin doldurduğu ülkemizde de İslâm güneşinin Batı'dan tulü etmeye (doğmaya) başladığını gösteren mes'ud alâmetlerdir. 
Rabbin insanlığa ebedi bir hidâyet meş'alesi olarak gönderdiği yüce Peygamberimizin müjdelediği “Batı Roma'nın fethi”nin de bu gelişmede bir ara safhası olarak pek yakın bulunduğundan şüphe edilmemelidir. - 


Asr-ı sâadette yaşayıp da İslâm'ın ilk doğuşundaki cehd ve gayretlere katılamamış olmanın üzüntü ve hasretini çekme, ey müslüman!.::Senin yaşadığın zaman da pek yakında öyle bir “İkinci doğuş” ve “Diriliş”e sahne olacaktır ki, ruhunun susadığı büyük fetih ve cihad iştiyakı, hayal bile edemeyeceğin ölçüde temin ve tatmin olunacaktır! İşte nice zamandanberi küsuf halindeki “İSLAM GÜNEŞİ” karanlıkları yırta yırta ufukta yükselmeye başlamıştır! ::Hem de beklenmedik bir sürette Batı'dan! ::- 


Veyl (yazıklar olsun) kendini müslüman bildiği halde “GÜNEŞ BATIDAN DOĞAR-KEN” bu büyük oluşun heyecan duymayan ve gayrete gelmeyenlere!. ;,- 


Sebil 4 


Dünya Semasından 
Beşere 


İnsanlık tarihinin en büyük ve en faziletli annesi Amine Hatun'dan “Alemlere rahmet olarak” doğan müstesna yavru- nun ayak bastığı topraklarda bereket fışkırmış, kıtlık bozguna uğramış,memeleri sütle dolan hayvanlar, ruhları gerçeğe susamış insanlar bir bekleyişin içine girmeşlerdi.. 

Kavurucu güneşin önüne set çeken ve .gölgesinde müstesna yavruyu serinleten bulut...Gökyüzüne doğru uzanan mübârek parmak ve yağmura susamış topraklara boşanan rahmet , selleri, O'nun daha çocukluk çağlarında 'yaşadığı fevkalâde hallerinden idi. 

Allah'ın “Has kulu” otuzyedi yaşına erince, gök sınırının, renk ülkesinin ötelerindeki tül perdeler yer yer aralanmağa, “Nur yansımaları” görülmeğe başlamıştı. Esrar dolu ötelerin, ağzı tutulan habercileri, fısıltı halinde, O'nun ismini söylüyorlar ve O, bu sesleri bir nida gibi gâibten duyuyordu. 


“ YâM 

“Nübüvvet Çağı”na, kırk yaşına eren Allah'ın resülü, sâdık rüyalar görmeğe başlamış, -altı ay kadar gördükleri ayniyle zuhura gelmistir. 


Bu fevkalâde haller - içinde sırların düğümleri tel tel çözülürken, O, sessizlik ve yalnızlığı tercih ediyor, Hira dağında tefekkür ve ibadet ile saniyeleri çekiyordu 


Merhametli Allah'ın emir ve tayin buyurduğu ân gelip çattı. 

Kilometrelerce gök katiarının, mesafelerce ışık senelerinin, kâinatı kuşatan, ışık ve renk yelpazelerinin dürülüp büküldüğü, rakamların iflâs ettiği, keyfiyetin hâkim olduğu bir sınırın ötelerinde titreyen tü erde yırtıldı. 

Elçi melek Cebril (A.S.) “Has kula” göründü. ; 

Beşerin en üstün örneği, beşerüstü âlemin ihtişamlı habercisini ve yırtılan esrar perdesinin ötelerini, korku, dehşet ve fakat misilsiz bir “Vahiy vecdi” içinde müşahade etmeğe başladı. 

Ebediyet ufuklarında ankılanan ilk Kur'an emri bildirildi: 

-(Her şeyi) Yaratan Rabninin adiyle oku! 

O, insanı bir kan pıhtısından yarattı... 

(El-Alak: 1-2) 

Sâfiyetin ufkundaki ümmi Peygamber, titreyerek “ve son derece derin bir ma'sumiyet içinde: : 

-Ben, okumak bilmem!... deyince, elçi melek Resülüllah'ın mübarek varlığını bir iki kere sıktıktan sonra Allah kelâmını bildirmeğe devam etti: 

-Oku! Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. 
> Ki, O, kalemle (yazı yazmağı) öğretenir. 

İnsana bilmediğini O, öğretti. 


kendine.” Zaman, varlığı içinde olmaktan çıkıp “Nur dağı” 


bu müstesna kulun tükeniyor, na dönüşüyordu 


mekân : dağ 


Hükümet Eğitim 
Enstitüleriyle oynamaya devam ediyor 


Geçtiğimiz hafta içinde 
CHP'li Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğur milli Eğitim Müdürlerinin katıldığı bir seminerde yaptığı konuşmamevcut bütün Eğitim 


da, 


Konya Turizm 
Derneği Mevlevi 
Ayini Beste 
Yarışması 
Düzenledi 


Ülkemizde ilk defa tasavvufi Türk Müsikisi konserinin Konya'da düzenlendiği öğrenilmiştir. » 

Kısa adı TOM-FED. solan 
Töre, Müsiki, Folklor, Turizm, Eğitim Derneği'nce düzenlenen konser 7-8: Nisan tarihlerinde Ferah Sineması'nda yapılmıştır. « 

Devlet Konservatuvarı 
Klâsik Türk Müsikisi Korosu sanatçılarının katıldığı konserde ilâhiler ve' naatlar içilmiş. bu arada büyük slâm âlimi Mevlâna Celâleddin-i Rumi'nin şiirlerin- den yapılan bestelere geniş yer verilmiştir. « 


Enstitülerinin iptal edilerek yerlerine Teknik Eğitim Merkezleri kurulacağını söyle- 


miştir.» 
Geçtiğimiz -hafta içinde 
Ankara'da toplanan Milli 


Eğitim Müdürlerine bir seminer veren Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur şimdiye kadar var olan, ancak CHP 


ve yandaşlarının müsama- * 


hasına sığınarak anarşik faaliyetlerini sürdürmelerinden eğitimini devam ettiremeyen Eğitim Enstitüleri'nin şimdi de Teknik Eğitim 
Merkezi haline getirileceğini açıklamıştır. « : 
Seminerde yaptığı konuşmada ayrıca Uğur, 3.3 milyar liralık tahsisat bulunduğunu, bu para ile dershaneler ve öğretmen lojmanları yapılmasını temin edeceklerini söylemiştir. » Eğitim.Enstitülerinin Teknik Eğitim Merkezleri haline getirilmesi bazı Milli Eğitim Müdürleri arasında memnu-Niyetsizlikle karşıkihmış ve “CHP'nin öğretim ınüesseseleri ile oyun oynamaları daha ne zamana kadar süreğdek” şeklinde konuşarak endişelerini bildirmişlerdir. « CHP'li Milli Eğitim Bakanı, bu hareketine giderek sol istikamette eski köhne köy enstitülerinin zihniyetini hortlatmayı ummaktadır.« 


(Okumamaktan) sakın. Çünkü insan muhakkak azar... 


(El-Alak: 3-6.) 


1 Nisan Pazar günü 
Humeyni radyo ve televizyonla halka şöyle hitab ediyordu: . 

“Bugünü İran'ın islâmi 
Gumhuriyet Günü ilan ediyorum. Bunun yanında böyle bir referandumun tarihte bir eşi daha bulunmadığını belirtmek isterim. Adil bir hükümet kuruldu ve monarşi tarihin çöplüğüne atılarak gömüldü.” 

Yıllarca totaliter bir rejime karş olan mücöâdele safha safha gelişerek önce diktatölüğe son verilmiş ve nihâyet İran 
İslâm Cumhuriyeti tam ve kâmil noktasına ulaşmış 

- bulunuyordu bu konuşmayla. 

Binlerce şehid verilmiş, oluk gibi kan akıtıl- 


Anarşi" de “Aşama” !.. 


İran 
İslam 
Cumhuriyeti 


| Hayırlı 
Gisun... 


mış, . Sakat zafer yine vaka olmuştu,İran' 

a. 
30 Mart günü başlayan 


' halk oylamasına bütün 


halk katılmış ve yüzde doksanlık bir' ekseriyetle İran'daki yeni rejimin devlet şeklini “İslâmi 
Gumhuriyet” olarak tesbit etmiş bulunuyordu. 


Bu halk oylamasından sonra “İran İslâm Çumhuriyeti”nin anayasası hazılanmaya başlanmıştır, Önümüzdeki günlerde anayasanın da açıklanacağını bekliyoruz. 

“İran İslâm Cumhuriyeti'nin en başta İran halkına ve bütün İslâm âlemine hayıdı olmasını, 
Cenab-ı Hakk'dan niyaz ederiz. 


GÜNDE 330 BİN LİRALIK YEMEK 
SOKAĞA DöKüLÜYOR!.. 


i her şey döviz 


tasarrufu içim" 
diyorduk 


“İzmir'de anarşist öğrencilerin şimdi de çıkardıkları yeni bir “Eylem” şekliyde 
350 bin liralık yemek malzemesini çöp kabına attıkları haber alınmıştır. » 

Yaklaşık 22 bin kişinin faydalandığı Ege Üniversitesi Yemekhânesi'ne el koyan, kaynayan kazanları, heaklar- dan .indirerek içindeki yemekleri yollara döken anarşistler işten çıkarılan sekiz 


işçinin yeniden işe alınma- 


sını: istemekte ve istekleri tahakkuk edinceye kadar da bu çeşit boykotaja devam 


edeceklerini açıklamışlardır. « 

Türkiye'nin ekonomik darboğazı her gün biraz daha darlaşırken bilhassa solçevrenin istismarını yaptığı 


Doğu insanı yiyecek bula-. 


mazken solcu ve anarşist öğrencilerin her gün 350 bin Jiralık yemek malzemesini sokaklara, çöp sepetlerine dökmeleri ve bu çeşit davranışlarını sürdüreceklerini bildirmeleri İzmirde ahali tarafından nefretle karşılanmıştır.» 

Bu mevzuuda görüşleri sorulan bazı vatandaşlar 


şunları söylemişlerdir: “Ülkemizin (o nezorekonomüik sıkıntılar içinde bulunduğu açık iken, pazar yerleri bile fakir insanlar için yangın yerine benziyor iken ânarşist lerin günde 350 bin lirayı heder etmeleri alçakça bir davranıştır. Bu çeşit davranmaları için sekiz : işçinin çıkartılmasını bahane tutmaktadırlar. İşçiler sebepsiz olarak çıkarılmamışlardır.” 

, Himele lâyık olmayan bu 


tür insanların Lanrı bereket- 


sizliğin tercihinden başka bir şey değildir.» 


0 


Türkiye'nin içinde bulunduğu buhranın açık sebebi, iddia edildiği gibi, asla iktisadi olmamıştır. 

Bütün mesele manevi boşluktan ve inanç zaafından doğmaktadır. İnsan bünye itibariyle, gıda almadan sadece su ile yetmiş gün kadar hayatını devam ettirebilir. Fakat inançsız, amelsiz ve fikirsiz bir gün bile yaşayamaz. İnsanımız şimdiye kadar İslâm/ın asli unsurlarından. tecrid edilerek hayatını devam ettirmiştir. Ona din ve iman cihetin- den asla fırsat verilmemiş, bildiği ve öğrendiği İslâmi hayatı yaşama hakkına lâyık görülmemiştir. Çünkü zimamdârlar işin başında, inanç ve din vakıasını temelinden söküp atmayi şiar edinmişlerdir. 

Kurulan nizam içinde, formaliter bir tarzda kanunlar-o da göstermelik olarak- dini inancı tamim ve tanzim için bir Diyanet İşleri Bakanlığı kurmuşlar ve böylece müslümanları uyutmayı hedef almışlardır. 

Halbuki İslâm nizam ve sistem itibariyle dış müdahaleyi asla ve kâtiyen kabul etmez. 
Koyduğu değişmez esaslara gerek ferd ve gerekse cemiyet halinde yâşayan insanlara insâni hayat bahş etmiştir. İslâm'ın esasları ferdi haklara taalluk ettiği gibi bütün insanları da içine almaktadır. 


| KONYA'DA 

| TASAVVUFİ 
MUSİKİ 
KONSERİ 
DÜZENLENDİ 


Konya Turizm Derneği'nce 
“Meslevi Ayini Beste Yarışması” düzenlenmiştir. Konya Turizm Derneği Başkanı Feyzi “Halıcı'nın yaptığı. açıklamaya göre, yarışmaya “Dini Türk Müsikisi”nin en önemli şekillerinden biri olan “Mevlevi Ayini” türünde bir eserle her isteyen besteci katılabilecektir. 
Yarışmaya gönderilecek eserin makam seçiminin serbest olduğu, ancak güfte. seçiminde ve “Selâm”ların düzenlenmesinde klâsik: “Ayin” kalıbına bağlı kalınması gerektiği belirtilen açıklamada, yarışmaya katılacak bestecilerin eserleri için belirleyecekleri “Rumuz” ile 

- birlikte ad ve adreslerini yazarak “Turizm Derneği Konya” 
adresine göndermeleri  istenmiştir. Eserlerin 6 nüsha halinde çoğaltılarak en geç 1 Eylül 


MUAMELESİNE 


RÜYORLAR" 


CAMI 
YAPILMASINA 
İZİN VERDİĞİ IÇİN 
ROMA BELEDİYE 


1979 tarihine kadar postaya 
verilmesi gerektiği okaydedil- BAŞKANI miştir. DAVA EDİLDİ 


Dernek Başkanı Feyzi Halıcı yarışma sonuçlarının, Mevlâna Celaleddin-i Rumi'nin: doğum yıldönümüne rastlayan 30 Eylül 
1979 günü Konya'da yapılacak 
husüsi merasimde  açıklanacağını bildirmiştir. 


Roma 


Belediye 
Başkanı'nın 


izni cami yapımına yetmedi 


13 Nisan 1979 
16 C.Evvel 1399 


DİNİ RİYAS 


İnsanı kendi totaliter sistemi içinde ezmek isteyen sistemler, ta işin başında İlâhi vahye dayanan bu nizamı, kendi idame-i hayatları için en büyük rakip görmüşlerdir. Bu noktadan hareketle bizde kurulan Diyanet Teşkilâtı uyutucu ve uyuşturucu bir rol oynamıştır. 55 senedir bunun ızdırabı içinde insanımız o inlemektedir. Çünkü Diyânet, İslâm'ın istediği ve. tatbikatını şart koştuğu edille-i erbaanın ahkâmını yerli yerince icra ve ifâ etmiş değildir. Bundan sonra da edeceğine ihtimal veremiyoruz. 

Çünkü vilâyet müftüleri yanında kaza müftüleri ile vaiz, imam ve müezzinler şimdiye kadar kurulu batılı sistem içinde maaş almış, nizamname ve metozori esaslar içinde:hizmet görmeyi şiar edinmişlerdir. 

Uyuşturulmuş din hizmetlileri, tayin, terfi, kadro ve derece ile meşgul edilmiş, dârü'r-rahat müslümanları olarak Islâm cemaatını da uyutmuşlardır. 

Son günlerde Türkiye'de hadise olan tecavüz ve küfür vakıası, üzerine kül dökülerek bitirilmiştir. 

Eğer din hizmetlileri şahsiyetli olsalardı, gidişten korkuları bulunmasaydı ve daha doğrusu Diyanet Makamına manevi ve dini bir değer vermiş bulunsalardı, türkiye'de yer yerinden oynardı. ; 

Böyle olmadı. .Çünkü müslümanlâr nazarında bu makam bir değer ifade etmiyor. 
Rejim içinde bir kuruluş, hem de istendiğinde mum gibi şekillendirilecek veya dibine ışık vermeden yakılacak bir fitilli kandil kabul 


ediliyor. 
Makamı bir tarafa bırakırsak, bizzat şahıslarına ve  camialarına reva görülen 


hakareti sinelerine sindirenlerin de ne derece cesur oldukları ortaya çıkmıştır. 


BATI HER ZAMAN BATIDIR . HACLI ZİHNİYE— TI MAALESEF DEVAM ETMEKTEDİR' EKAL-LİYETLER TÜRKİYE'DE 


İMTİYAZLI SINIF 


TABİ TUTULURKEN BİZE 


BURADA BİR CAMİ İNŞA ETMEYİ ÇOK GÖ— 


” 


KAM 
DURULARAK: AYDINLAR OCAĞINDA Bozdağ'ın verdiği "İslamivet'in sosyo Ekonomik modeli'' KONFERANSI TENKİD EDİLİYOR 


İtalya'nın devlet merkezi olan Roma'da yapılmasına izin verilen camiiye komünist olmayan Romalılar da karşı çıkmışlardır. 

Roma'nın komünist Belediye 
Başkanı Giulio Carlo Argan müslümanların müracaatı üzerine şehir planında yeşil saha olarak gösterilen yere bir camii inşa etmelerine izin 
. vermiştir. Fakat bunu öğrenen 

“mutaassıb/Hıristiyanlar, ateist ler ve benzeri inanç sahipleri bir dernek vasıtasıyla Belediye Başkanı hakkında dâvâ açmışlardır. 

İtalia Nostra adındaki İtal- 

- yan” Çevre: Koruma Derneği 

“dâvâ lazımesinde camiiye verilen sahanın şehir planında m yeşil alan olarak gösterildiğini öne sürmüşlerdir. 

Bunun karşısında müracaat sahibi müslümanlar, “Batı her zaman Batı'dır. Haçlı zihniyeti maalesef devam etmektedir. 
Ekalliyetler Türkiye'de imtiyazlı sınıf muamelesine tâbi tutulurken bize burada bir camii inşa etmeyi çok görüyorlar” demişler ve teessürlerini belirtmişlerdir. 

Yakında Mont Antenne tepesine camii yapılıp yapılmayacağına adli merciler karar vereceklerdir. 


yazar hafta 


Gazeteci, 


lar. Ocağı'nda bir konferans vererek İslâmiyet'in sosyo-eko- 


Yazar smet Bozdağ 


Gazeteci yazar 


Böyle bir durumda,. açıkça görülür ki; Diyanet, lâikliğin batılı mânâda istendiği şekle girmiş, orada makâm adına gelip oturanlar, rejimin çarkları içinde ezilip gitmişlerdir. 

Bundan sonra da aynı senaryo tekrar edilecektir. 

Çünkü müslümanlar Diyanet'in dini bir makam olmadığına inanmışlardır. siyasilerin yerine göre memur yerine göre de “Devrim adına fetvâ” alma yeri olarak ayakta tutmaya - çalışacakları bir “genel müdürlük” gibi telâkki etmeleri, kanunların teminatı altında ve isteğe uygun olarak “Çağdaş” hükmünü icrâ etmesine yetecektir. 

O halde laikliğin gölgesinde bir riyaset, çok daha acı tecavüzlere uğrayacak ve giderek rejime adapte olacaktır. 


Aleni Teşekkür 


“SEBİL”de yazmamdan dolayı tebrik ve takdirlerini esirgemeyen imanlı ve mücahid kardeşlerimize can-ı gönülden teşekkürü bir borç bilirim. Müslümanlar vücüdun azaları gibidir. . Birbirinden kopamazlar. Şeriatte, tarikatte ve siyasette birlik olmalılar ki, gerçek bir ümmit olma vasfını kazanmış olsunlar... 


MİM 


AYDINLAR OCAĞINDA 
İSLAM ADINA KONUŞULAN 


İSLAM ADINA ULU ORTA HERKESİN AH— KESEMEYECEĞİ GÖZÖNÜNDE 
İsmet 


nomik modeli ve sistemini 


anlatmıştır. 


Ismet Bozdağ'ın kendi geliştirdiği sistem ve model düşün- 
.cesi Türkçe olarak yayınlanmadan önce İngilizce, Arapça ve Urduca olmak üzere üç lisanda yayınlanmıştır. 
slâmi çevrelerde İsmet 
Bozdağ'ın böyle iddialı bir işe girişmesi hayretle karşılanmış ve Bozdağ'ın islâmi bilgisinin derecesi üzerinde durulması gerektiği söylenmiştir. 

İsmet Bozdağ, islâmi bilgisinin derecesi tartışıladursun, bu araştırmasında İslâm'da sosyal adalet ve temel düşünceler “üzerinde açıklamalar yapmıştır. 

Anarşinin her kesime yayıldığının açık bir emaresi olarak değerlendirilen İsmet Bozdağ” 
ın çalışması mevzuunda İslâm âlimleri şöyle demektedirler: “Anarşi her kademeye yayıldı. 
Herkes ortaya çıkıp uluorta bir şeyler yapıyor, bir şeyler söylüyor.Birtakım mevzularda konuşmak veya bir hükme ulaşmak için gereken ilimleri tahsil etme zahmetine ise hiç kimse katlanmamaktadır.” 


araştırmacı ve 
İsmet Bozdağ geçtiğimiz 
Cumartesi günü Aydın- 


ismet Bozdağ 
Aydınlar 

Ocağı'nda bir 

konferans verdi 


Du 


litern 41 izm 


Başka bir yazar'da Avru- 


pa liberalizminin gelişmesi- * 


ni şöyle anlatır: 

“Reformla Fransız Devrimi arasında geçen devrede yeni bir içtimai sınıf devlet yönetimine katılmak hakkını tam olarak elde etti. İktidara yükselince toplumun bütün çevrelerinde (kilise hariç) 
içtimai mevkii bir imtiyaz haline getiren ve hukuk fikrini toprak mülkiyetine bağlayan sedleri yıktı..Bu amaca varmak için insanlar arasındaki kanuni münase- 


betleri temelinden değiştirdi 


Artık toplumun hukuki temeli, içtimai mevkii deil, bir anlaşma (konvansiyon) 
idi.. Din konusunda inanç birliği yerine çeşitli inançlar geçti.Şüphecilik bile söz hakkı kazandı. Orta Çağ'daki ilâhi hukuk ve tabii hukuka dayanan müphem iktidar yerine milli hâkimiyet gibi somut ve karşı konmaz bir iktidara! birakti. 
O zamanakadar siyasi hayati yöneten ve bu yetkisini toprak mülkiyetine dayandıran aristokrasi sahneden çekildi, menkul değerlere sa- 


hip insanlar ön plana geçti. 


Eskiden hakim içtimai gücün temsilcisi toprak ağaları idi. Şimdi bankacı, tüccar, sanayici.- şehirle şehirlinin 


çekti bir hususta... 


ağ 


dizgin tanımayan değişme tutkusu köyle köylünün teceddüt düşmanlığının yerini aldı.sArtık kanunların başlıca kaynağı bu tutku olacaktır ağır ağır.Bununla beraber, önüne geçilmez bir güçle insan düşüncesinin kurucu öğesi olarak ilim, dini. tahtından indirdi. « Eski toplum mazide bir altın çağ tasavvur ediyor.-ilk günaha inanıyordu. Yeni . toplum, terakki doktrinine inanmaktadır.: Şiarı: Akıl yolu ile ilerlemek, o mükemmelleşmek. Eskiden, teşebbüs ve 


kontrol kollektif düzeyde : 


düşünülüyordu: Şimdi, ferdi düzeyde o düşünelmektedir 
Kısaca, yeni maddi şartlar yeni sosyal münasebetler yaratmıştır.sVe bu münasebetlere uygun bir felsefe gelişmektedir.: Yeni doğan dünyayı akıl karşısında haklı göstermeyi amaçlayan bir felsefe. - 

bu yeni felsefe: Liberalizm.: Liberalizm tek izgi istikâmetinde gelişmedi. Ancak zaman zaman şuurlanan bir gelişme bu.: Düşünceler arasında da tam bir tutarlılık yok.:Çok çeşitli kaynaklar- dan gelen düşünceler de, liberalizmi katkıları ile zenginleştiren insanlar da, liberalizmin amaçlarına yabancı 


hatta çok kere düşmandılar: Makyavel ve Calven, Lüther ve Copernic, Vlil.-Henri ve 
Thomas More, başka bir asrın adamları; Richelcu: ve XIV.<Louis Lui, Hobbes ve 
Jürien, pascal ve Bacon başka bir asrın.Liberalizme uygun bir iklim yaratan, düşünce adamlarının şuurlu çabası kadar, olayların şuursuz çatışması da.-Liberalizmin itici düşüncelerinin hazırlanışında coğrafi keşifler, yeni kozmoloji, teknolojik icadlar, yeni ve lâik bir metafizik ve bilhassa iktisadi hayatın yeni şekilleri etken olmuştur.sReform dediğimiz teolojik devrim gerçekleşmemiş olsa, liberalizm bu günkü liberalizm olamazdı.-Reform da, geniş ölçüde, edebiyattaki Rönesans'ın eseri.-Liberal zihniyet, Orta Çağ'ın Hıristiyan devleti yıkılıp da Avrupa ayrı ayrı milli devletlere bölündüğü, her devletin çözmek zorunda kaldığı özel problemler bulunduğu ve her devlet kendi tecrübesini tek çözüm yelu diye sunduğu için kök salabildi. 
Kolay olmadı bu.Liberaliz- 


min anası: Devrim ve savaş.» 


Liberalizm, 1848'e kadar büyük tehlikelerle karşı karşıya idi.: İnsanlar köklü alışkanlıklara bağlıdır. “Liberalizm her şeyden önce müktesep haklara bir meydan okuyuştu. “Beş asırlık bir gelenek bu imtiyazları kudsiyetle hâlelemişti. « Liberalizmin gerçekleştirdiği değişiklik, neresinden bakılırsa bakılsın, ölçülmeyecek ka- 
.dar büyük.Bir toplum yavaş yavaş yıkıldı.» Yıkılan toplumda herkesin yeri önce- den belli idi..Pazar, mahalli idi.Değişiklik hoş karşılanmıyordu. <İtiyadlara hükme- den, dini nasslardı. Sermaye büyümüyordu. « Üretimi yö- 


KÖTÜMSER MiYiZ, 
İYİMSER Mi7?!,. 


Geçenlerde çok sevdiğim bir dastum, dikkatimi 


“Neden kötümsersin?” dedi “yazılarında.” 


Öyle miydi 


yazılarım? 


Bilmiyorum: Daha 


doğrusu düşünmemiştim bile... 


Düşündüm daha 


sonra, gözden geçirdim 


yazdıklarımı (daha doğrusu yazdığımı zannettikle- 


rimi) haklıydı dostum.. 


Fakat iyimser olmak elimde değil.. 
Şartlanmışız birkez... 

Bataklıktan çıkmışız biz... 

Daha henüz çamurlarımızdan arınmadık... 


Temizlendiğimizi sandığımız zaman, başka bir tarafımızda başka bir leke, bir çamur görmekteyiz. . 

Umutsuzluğa düşürmekte bu bizi.. 

Tabii, haliyle, zamanla kötümser olmaktayız 


neticede... 


Sırf kendimizi düşündüğümüzden böyleyiz. 
Biraz fazla benciliz herhalde... 


Dünyayı kendimizden ibaret sanmaktayız hep... 
Belli bir zamana dek, bâtılın içinde yetişen bizler, hakikatı öğrendikten sonra bile, bazı 


alışkanlıklarımızı olmadan.. 


terkedememekteyiz, 


elimizde 


Kurtulmaya gayret etmekte, fakat bir türlü 


kurtulamamaktayız, 


alışkanlıklarımızdan.. Nefsi- 


neten, mahalli pazarın ihtiyaçları: idi.s Ondokuzuncu asır yeni düzenin: zaferini simgeler.- İnsan kaderinin resmi hakemi, artık kilise değil, devlettir. 


Doğumla gelen haklar yerine mülkiyetten gelen haklar kâim olur.» Keşfin 


keşfi sâyesinde, içtimai sahnenin baş mimarı istikrar iken değişiklik oldu. Bir dünya pazarı doğmuştu .Sermaye öylesine büyüdü, öylesine palazlandı ki, kâr peşinde koşmak, o zamana 
«adar Avrupa medeniyetine yüzde yüz yabancı kalmış toplumların hayatını ve kaderini etkiledi.» Gerçi, edebiyat ve ilim hâlâ hâkim sınıfın imtiyazıdır. Ama toplumun: bütün sınıfları onların değerini anlamış bulunuyor..Dini nasslar itibarlarını büsbütün kabetmediler.:Ne var ki alışkanlıklara yön veremiyorlar artık.» Evet, liberalizm, muzaffer olduğu çağda bile, sınırları açık seçik, belli olan bir doktrinler ve uygulamalar bütünü olamamıştır. Bir. dünya pazarı yaratmak istiyordu. 
kendisi ile beraber doğan ve beraberce gelişen milliyetçilik, bu şuurlu çabayı felce uğrattı. Ferd, kendi kaderini kendi tayin etmeli, imkânlarını sınırlamağa kalkan herhangi bir iktadara aldırmamalı, diyordu.» Ferdin: hükümranlık talebi karşısında, toplumun hükümranlığı talebini buldu. “Liberalizm istiyordu ki, ferd mülkiyetini dilediği gibi arttırsın, kanun hiç bir engel çıkarmasın bu arzuya.sBir de baktı ki, bu emelin gerçekleşmesi sahneye proletaryayı çıkarmış. 
Proletarya ise, bu prensipten doğacak neticeleri yıkmağa hazır.sKısaca, liberalizm amacına Varır varmaz, dayyandığı postülatlar kurduğu 


Ramazan GÜNTA Y 


miz engel olmakta bize... 
Nefs, ah nefs.. 


Nedir senden çektiğimiz bunca azap, bunca 


çile?... 


İstediği kadar uğraşsın bizle, nefsimiz. 
Birgün mutlaka kıracağız o'nun benliğimize 


sardığı zincirleri... 
Evet... 
Evet, sevgili dostum.. 


Sanat için, edebiyat i içi yazmamaktayım ben. 
Böyle bir iddiam da yok, hamdolsun.. 


İçinde bulunduğumuz 


Silazi çektiğimiz 


çileyi belirtmek istiyorum karalamalarımda... 
İçinde bulunduğumuz bunalımı, sıkıntıyı, anlaşılamamış olmamızı dile getirmeye gayret etmekteyim ve edeceğim bundan böyle.. 
Tabii, cesaret edip dile getirebildiklerimi... 
Bazılarını kendimize bile anlatma cesaretimiz yoktur, dertlerimizin, düşüncelerimizin... 
Anlatacağım ki, birgün biri farkımıza varır da, elimizden tutarak, bize yol gösterir belki... 
Tabii, anlarlarsa halimizden... 


düzeni yıkacağa benzeyen yeni güçlere çarptı.” (LASKİ) 

Doktrindeki gelişmeler liberalizmi aydınlatmaya çalışan yazarları tedirgin ediyor: Diyorlar ki: 

“Tarifi bu kadar güç pek az kelime var.1.iberalizm bir doktrin mi? Liberallere sorun 
Çoğu, görüşlerinin neye dayandığını söyleyemez.» Düşünceleri alabildiğine müphemdir. Bir alay ön yargı ve herhangi bir iktidara karşı 
-pek meşru- bir güvensizlik. « Bununla beraber, liberalizmi savunmak için kitaplar * 
da yazılmış. Demek ki liberalizm, döktrin olmak iddiasında. “Hürriyeti prensip olarak ele almadan önce, çok düşünmek lâzım» Prensip dedin mi, akan sular durur. - Benimseyince bütün sonuçlarına katlanacaksın.» Toplum, daha doğrusu onu temsil eden hükümet kanun çıkarır, ferdleri buna uymağa zorlar, uymayanları cezalandırır.s İyi ama, insanlar hürse; hakları kanunların emrettiği vazifelerden önce mevcutsa, bu kanunlara niçin boyun eğsinler? Zorlamak, istibdat; ceza, tabiat kanununu çiğnemek olmaz mı? Liberaller kabul eder mi bunu? Nerede o cesaret! 
Ama. prensiplerinin kaçınılmaz sonucu da bu. Hürriyet; 
ya yasal iktidarın âtifetidir, yani itibaridir (0 zaman aynı iktidarın yolsuzluklarına karşı hürriyete sığınılamaz); 
yahud bir. prensiptir, yâni itibâi olan:Toplumdur. « Fer- de kimse karışamaz. “Kanun, keyfidir; vicdan, egemen. 
Liberaller bu gerçekleri teslim etmemek için sözü uzatır dururlar. Bununla beraber, liberal mektebin iki nazariyecisi-istemeyerek de olsa-itiraf etmiştir hakikati: benjamin Constant ile Charles Comte.-Bize göre, ferdiyetçiliğe açılan bir doktrin, imkânsıza, abese açılmış olur.» Şüphe yok ki, ferd bizâtihi bir varlıktır; elbette ki ka'le alınmalı, elbette ki tabiatın icaplarına uymak ve kişi olarak görevini yerine a için hareketlerinde hür olmalı ferd.sGüzel ama, toplumla ferd birbirinden ayrılabilir mi? - Yasalardan önce haklar vardı diyerek sosyal yasalara karşı çıkılamaz. Toplum lâyıkı ile temsil edilmemiş olabilir, ama toplumun kendisi hatâ işleyemez.»Bozuk ve-yolsuz bir temsil sistemine kafa tutabilirsiniz, ama bu, liberalizmin tezlerini doğrulamaz ki. 
Sâdece iktidarın başka türlü 


“davranması gerektiğini, bu- 


nun için o yere getirildiğini hatırlamak lur ” (Dict. Polit.) (DEVAMI VAR) 
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EZMANLAR 
Giyim 


MUSUUMAN KADINLARIMIZ 
IÇIN 


OMANTO gELsisE O BAŞARIY "0 OF.RDESU GETEA, EMLERN 


ari 5. Ve I2PTT ran 
15024, 


Tet: FAN İT, 


RİSALE: -İ NUR dan 


Bodi'üzeaman Said'i Narsi 


“ÖLÜM, YA İDAM-I EBEDİDİR; HEM O İNSANI, 


HEM BÜTÜN AHBABINI VE AKARİBİNİ ASACAK BİR DARAĞACIDIR. VEYAHUT BAŞKA BİR BAKİ ALEME GİTMEK VE İMAN VESİKASIYLA SAADET SARAYINA GİRMEK İÇİN BİR TERHİS TEZKERESİDİR. 

VE KABİR İSE, YA KARANLIKLI BİR HAPS-İ MÜNFERİD VE DİPSİZ BİR KUYUDUR, VEYAHUT BU ZİNDAN-I DÜNYADAN BAKİ VE NURANİ BİR ZİYAFETGAH VE BAĞISTANA AÇILAN BİR KAPIDIR:” 


İ'LEM EYYÜHEL-AZİZ! 


Aklı başında olan insan, ne dünya umurundan kazandığına mesrur olur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olur. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Sen de gidiyorsun.» 

Bak ihtiyarlık şafağı, kulakların üstünde tulü etmiştir.s Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. - Vücudunda tevattun etmeye niyet eden hastalıklar, ölümün kesif kollarıdır. -Maahaza, ebedi ömrün önündedir. O ömr-ü bakide göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fani ömürde soy ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömr-ü bakiden hiç haberin yok. Seni ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan! 


(Mesnevi Nuriye sh.115, İslâm hurufatıyla el yazması) 

İ'İLEM EYYÜHEL-AZİZ! 
Kabir, alem-i ahirete bir kapıdır.- Arka ciheti 


- rahmettir, ön ciheti ise azabdır. - 


Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. “Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gitmeye ve onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mu? 

Evet vakit yaklaştı. Dünyanın kazuratından temizlenmek için bir gusül lazımdır.s Yoksa onlar senden istikrah edecekler, tiksineceklerdir. 

(Mesnevi Nuriye sh.115, İslâm hurufatiyle el yazması) 


EY NEFİS! 


Bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde sened yok ki, ona maliksin.sÖyle ise hakiki ömrünü, bulunduğun gibi bil.» 

(Sözler İslam hurufatiyle el yazması) 


EY NEFİS! 


Deme: “Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derd-i maişetle sarhoştur”. «Çünkü: Ölüm değişmiyor. « Fırak, bekaya, kaybolup başkalaşmıyor.Acz-i beşer-i, fakr-ı insani 


değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor 


sür'at peyda ediyor. « 


Hem deme: “Ben de herkes gibiyim”. Çünkü, 


herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder.. 


Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise, kabrin öbür tarafında pek esassızdır..Hem kendini başıboş zannetme. 
Zira, şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan; hiç bir şeyi rizamsız, gayesiz göremezsin. « Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? 
(Sözler sahife 38 İslâm hurufatiyle el yazması) 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Yazımızın başlığıyla neyi kasdettigimizi anlamak için, önce, mevzuumuza ışık tutacak ve gerçek müslümana ibret olacak “Tebük seferi” vesilesiyle cereyan etmiş olan, bir farihi hadiseyi- bilikte- gözden geçirmeliyiz. 

“Bilindiği üzere “Tebük Seferi” 
h.9 senesinde “Şark-i Roma (Bizans, Doğu Roma)”nın, müslümanlan €zmek için büyük bir ordu hazırlığı 


içinde olduğu haberinin alınması. 


üzerine, Resülüllah'ın (s.a.v.) tertiplediği birseferdi. Hz. Peygamber ise- bu vesile ile indirildiği de rivayet edilen- (1 

“Ey mü'minler! Gerek hafif (süvari zengin, genç, sıhhatli, isteyerek) gerek ağınıklı (piyade, fakir,yaşlı, hasta ve isteksiz) olarak seferber olun ve mallannızla canlannızla Allah yolunda cihad edin.Eğer bilir seniz bu sizin için pek hayınıdır.” (2) 

Mealindeki ayet-i celile ile mezkür seferiçin müslümanlar hazırlığa davet etmişti. Mü'minler, hemen, bu dâvete uyarken, münafıklar, çoktan kaçacak delik aramaya, yalan yemin ve uydurma azeretlede Resülüllah” dan izin almaya teşebbüs etmişlerdi. 
Onlardan hiçbir hayır gelmeyeceğini bilen Allah'ın resülü de- zahirlerine bakarak- onlara izin vermişti. Böylece de seferden geri kalmaya muvaffak olmuşlardı. Bu ihanetleri yetmezmiş gibi, bir taraftan da, hakiki 


mü'minleri seferden alıkoymak için - 


akla gelmedik menfi telkinlerde bulunmuşlardı. Ama “Herşey İslâm için” ve “İslâm'la kaim” diyenler, “Allahın emrinden, Resülüllah'ın davetinden” başka bir şey tanımayanlar, bu nifak talkinlerine aldırmea- 


mışlar, seferiçin her türü hazırıkla- * 


nn tamamlamaya çalışmışlar ve hareket saatini beklemeye koyulmuşlardı. Hareket emri gelince de, hasat 


“ mevsimi olmaması sebebiyle mal 


darlığı gibi menfi iktisadi şartlara, çölün en tahammül edilmez usandıncı, yakıcı ve kavurucu menfi coğrafi şartlanna rağmen “İslâm Ordusu” 
nun safları arasındaki yerlerini almışlar, iman imtihanımn bu ilk basamağında muvaffak olmuşlardı. 

Ancak, iktisadi imkân yanında, iman sahibi de olmalanna rağmen, üç, dört mü'min vardı ki, “Peygamber ordusu”nun saflan içerisinde, İslâm askerleri aranda yerlerini almakta gecikmişler ve birtakm ihmaller yüzünden de seferden geri kalmışlardı.Bunlar, Ebu Hayseme, Kaab B.Mâlik, Murare B.Rab'i ve Hilâl b. Mürre adındaki sahabilerdi. 
Bunlardan Ebü Hayseme, Peygamber Ordusu güneşin hertarafı kavurduğu birsaatte yola çıktıktan sonra her biri bostanındaki çardağı serinletmek 


için sulamakta olan iki hanımının 


yanına dönmüştü. Bostanına girdiğinde, içecek soğuk su, hazır yemek ve kendisine hizmetiçin bekleyen iki hanım gölgelikte tatlı tatlı esen rizgârla karşılaşınca, birden Hz. 
resülüllah ve ordusunu ' hatırlamış, bir kendi rahatını, bir de onlann kızgın çölde güneş altındaki yürüyüşlerini susuzluktan kıvranışlarını düünmüş, hatta görür gibi olmuştu. 

şte bu yüzden nefsine isyan etmişti. 
“Resülüllah güneş altında kızgın rüzgâr karşısında, bense hanımlanmın yanında rahat yaşıyorum. Bu adalet ve insafa sığar mı?” diye düşünerek hanımlarına dönmüş, 


akikaf ar 


islam için 
Çalışmayan 


ve O'na göre yaşamayanı 
"Boykot” 


“Vallahi Resülüllah'a kavuşmadan hiç birinizin çardağına girmem, sedirine oturmam” diyerek feryat etmişti. Derhal hazırlanıp yola koyulmuş ve kısa zamanda da, Resülül- - lah ve ordusuna yetişmişti. 

Fakat Kâ'b, Mürare ve Hilâl'e gelince, onlar Ebü Hayseme gibi, kendilerine gidip yola çıkmamışlar, “Bugün-yann” derken geri durmuşlardı. Geri kalmasına kalmışlardı ama, sefere iştirak edenlerin uğradığı sıkıntılan bile, gölgede bırakacak manevi ızdırap fırtınalanndan kurtulamamışlar, askerleri bunaltan güneşten daha yakıcı, “İman alevleri” arasında ve medâmet feryatları içerisinde, yandıkça yanmışlar, kıvrandıkça kıvranmışlardı. Bir ara kendi kendilerine “Biz de toparlanıp gidelim” diye düşünmüşlerse de, tereddüt ve kararsızlıklan yüzünden buna da muvaffak olamamışlardı. Medine sokaklarına çıkıp da, orada “Kötülenip lanetlenen münafıklar”dan, riyakar ve zayıflardan başkasıyle karşılaşmayınca, en kritik anda Resülüllah'ın yakınında, ordusunun saflan, arasında değil de, münafık ve riyakârlann yanında olduklannı- münafık,riyâkar ve zayıf kişilerden olmayıp- en az harbe iştirak edenler kadar “Allah için cihad” ve hatta “Şehid olmayı” kendilerinin de sevdiğini hatırlayınca susuz çölde, piş- 


manlıktan, gözleri pınar olup ağladıkça ağlamışlardı. Resülüllah Efendimizin sefer dönüşünü haber alınca sıkıntılan büsbütün artmaya başlamıştı. “Resülüllah'ın huzuruna nasıl çıkacaklar, O'na ne tülü bir mazeret bildireceklerdi.” 

Nihaet Resülüllah avdet edip, adeti üzere mescit-i nebeviyye gitmiş ve iki rekat namaz kıldıktan sonra cemaata dönmüştü...Hemen münâ&- fık topluluğu karşısına geçmiş, yeminler ederek özür bildirme yanşına girmişlerdi. Allah'ın esülü, zahireri- ne bakarak özüderini kabul eder görünmüş, kalblerindekini ise Allah'a havale etmişti. (3). 


(DEVAMI VAR) 


* 


PROF.DR. NEVZAT YALÇINTAŞ 


SEBİL: Pakistan'daki gelişmeleri Türk basınından takib ettik. Rus yanlısı gazetelere göre Butto, iç işlerinde çok başarısız bir devlet adamıdır. Lâik demokrasi basınına göre Butto, ülkesinde sınıf mücâdelesini hızlandırmıştır. Çin yanlısı yayın organları ise, Butto için halkın yararına bütün varlığını ortaya koyan bir devlet adamıdır ve Rusya onu hegemonyasına alabilmek için Afganistan'a silâh yığınağı yapmıştır, demektedirler. 

Öte yandan birtakım siyâsi İslâmcı gazeteler butto'nun şeriat mahkemesinde muhâkeme edildiğini, idâmına hükmedildiğini söylemektedirler. 

Bütün bu kargaşadan sonra SEBİL okuyucusuna Butto, Ziya Ül Hak ve Pakistan hakkında bilgi verir misiniz?. 

YALÇINTAŞ: Herşeyden önce Pakistan ülkesinin, Pakistan'ın doğuşunun bizler için, dünya için ve İslâm âlemi için mânâsı üzerinde bir tesbit. yapmak gerekir zannediyorum. -Bildiğiniz gibi Pakistan, Hindistan'ın 
1947 yılında, Ağustos ayında ikiye ayrılmasıyla vücud bulmuştur.s Pakistan'ın ortaya çıkması hindistan'daki milyonlarca müslümanın kendi inançları ve kültürü çerçevesin- de müstakil olarak yani Hindu cemaatinden ayrı olarak yaşama ideâlinin vücud bulması, gerçekleşmesidir. Nitekim Hindistan kıtasın- 


-da müslümanlar asırlarca hâkim olmuşlar ve 


kendi medeniyet ve kültürlerini hâkim kültür olarak devam ettirmişlerdir.: 19. asırda İngilizlere karşı istiklâl için isyan eden unsurların müslümanlar olduklarını görüyoruz.- Bu önemli bir noktadır.» Çünkü, 


KİMDİR ? 


yer 


Zülfikar Ali Butto tarafından zamanında 9 
general arasından seçilerek Genel Kurmay Başkanı olarak tayin edilmiştir. Askeri öğrenim görmüştür. 
1977 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla 
muhalif partiler Pakistan'da iç olaylara sebebiyet vermeye başladıklarında Zülfikar Ali Butto beş yıldan beri siyasete karışmayan orduyu siyaset sahnesine çekmiş ve sıkıyönetim ilân etmiştir. 
Sıkıyönetim ve Genel Kurmay Başkanı olan Ziya Ül Hakk, Pakistan'da hayatın bütün safhasına şeriati hâkim kılmak gayesiyle bir hükümet darbesi yaparak iktidarı ele geçirmiş ve Pakistan Devlet Başkanı olduğunu ilân etmiştir. 


Pakistan daki Gelişmeler üzerine Gazetemiz SEBİL Prof 


KURULUŞUNDA İl 


hâkimiyetlerini kaybeden ve onu tekrar elde etmek isteyen unsur Hint kıtasında müslüman lardır.» Kendi devletlerini kaybetmişlerdir, kendi medeniyetleri tehdit altındadır ve kendi kültürlerini muhafaza etmek endişesi vardır. « 


SEBİL: Hocam, başında Hindularla müslüman unsurların birlikte mücadele verdiği söyleniyor. 

YALÇINTAŞ: Bu mücâdele zaman zaman olmuştur, müşterek düşmana karşı olmuştur. 
Meselâ bunun en güzel misâlinin birisi Hilâfet hareketidir. “Yani, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı, Garb'ın müstemlekeci kuvvetleri imha politikasına girdikleri zaman,Pakistan'daki müslümanlar İngiliz mallarını boykot: etme, İngilizlerin kazandığı bu zaferi kutlamama ve Osmanlı İmparatorluğu'na yardım etme kampanyasına giriştikleri zaman Gandhi Hintli olmasına rağmen bu hareketi desteklemiştir. « Bu hareket haddizatında başarıya ulaşmış bir harekettir.“ Bu hareketin başarıya ulaşması müşterek bazı hedeflerde Hintlilerle müslümanların beraberce hareket ettikleri zaman daha tesirli olabileceklerini göstermiştir: Bu çeşit bazı siyâsi konularda birlikte”hareket etmişlerdir. Fakat asıl büyük isyanlar, hindistan'da 1857 isyanı müslümanlar tarafından yürütülen büyük bir isyandır. “Yirminci asirda ise, hepimizin ismini bildiğimiz büyük İslâm şairi Muhammed İkbal, Pakistan'ın kuzeydögusunda ve batısında iki ayrı İslâm kitlesinin Pakistan ismi altında, ayrı bir devlet ğlarak Hintlilerden müstakil olarak kurulmasını müdafaa etmiş ve Pakistan ismini ilk defa telâffuz etmiştir. Onun idealindeki bu. eser uhammed Ali Cinnah ve arkadaşları tarafından, İkinci Dünya Harbi nihayetinde 1947 
yılında gerçekleşti. Bu hâdise, İslâm âleminin kaderini değiştirici, İslâm dünyasının, dünya üzerindeki ağırlığını arttırıcı bir olay olmuştur nitekim, 20 Mart 1937'de muhammed İkbal'in Cinnah'a yazdığı gizli, mahrem yazıdan bir cümleyi size okumak isterim.sBu da kalbi açık, mü'min şairlerin istikbali bir siyâset âliminden iyi görebileceğini gösteriyor. Cümle aynen şu: 

“..Ancak şunu unutmamamız icab eder ki, Asya'da mânevi ve siyâsi bir kudret olarak, İslâm'ın bütün geleceği geniş ölçüde Hindistan'daki müslümanların tamamiyle teşkilâtlanmasına bağlıdır” Demek ki, İkbal müslümanların teşkilâtlanması ve devlet kurmalarını sadece Hindistan müslümanları kaderi için değil, bütün İslâm âleminin ve Asya'nın kaderindeki müslümanlığın yeri ve geleceği, 


için. büyük 'bir'hâdise olarak görüyor.» İşte: 


kuruldu. « 


SEBİL: Hocam burada bir şey sorabilir miyim? 

YALÇINTAŞ: Buyrun. 

SEBİL: Büyük bir zatın şöyle bir vecizesi vardır: “Asya'nın bahtının miftahı meşveret ve şüradır” Bu söz ile sizin naklettiğiniz cümle aynı noktadan mı kaynaklanıyor? 


YALÇINTAŞ: Olabilir. Çünkü düşünen her kafa hakikati değişik kelimelerle, cümlelerle de olsa aynı mânâda ifâde eder.» Asya'nın kaderinin değişmesi, müslümanların * hür fikirle birbirleriyle konuşmaları, herhalde meşveretten bu kastediliyor, fikir teâtisinde bulunmaları ve sonra müştereken tesbit ettikleri bir gayeye elbirliğiyle gitmesi. ::İkbal bunu kasdetmiştir, buyurduğunuz cümledeki “Asya'nın kaderi” de eğer müslümanların bir araya gelip konuşmasıyla, bir müşterek 


CİNNAH' IN İSLÂMİ Hİ 
TEMEL OLMU 


hedefe varılırsa değşeceği aşikârdır, dölayısıyla bir paralelizm kurulabilir < Pakistan kurulduktan sonra, büyük imtifhanlardan geçti. Önce fikri bir imtihandan geçti.:Birçok insanlar, dilleri ayrı, ayrı coğrafi mıntıkalarda yaşayan -çünkü Hindistan büyük bir kıt'a çapında bir ülkedir- buradaki müslümanlar bazan birbirlerinden binlerce kilometre ötede yaşıyorlardı. Bu kadar ayrı coğrafi, hatta ırkları ayrı kimseleri sadece inanç etrafında birleşip bir devlet kurabileceklerine inanamıyorlardı.s Bu fikri bir görüştü ve kabul 


İdam edilen Pakistan ın eski Başbakanı Zülfikar Ali Butto 5 Ocak 1928 tarihinde şanslı bir çoçuk olarak d:ödu. Çok zenginbir toprak 

ağasının oğluydu. Oğulana parlak bir gelecek hazırlamak isteyen babası eğitimi için hiçbir masraftan kaçmadı. Butto liseyi Pakis'an'da bitirdikten sonra California'daki Berkeley Üniver sitesinde hukuk okudu. İngiltere'deki Oxford Üniversitesinde isedoktorasınıyaptı........... 

1954 yılında iyi yetişmiş “Parlak bir genç 
olarak ülkesine döndü. Babasının malikane sinde tertiplediği av partilerinde daha sonra askeri darbeyi gerçekleştirecek olan subaylarla ilişkile rini güçlendirdi. Bu subay dostlarından General Eyüp Han 1958 yılında yaptığı darbeyle iktidara 
geçince Butto'yu Ticaret Bakanı yaptı. Bu" - 1958 
den 1963 yılına kadar çeşitli (o görevlerde bulundu. 1963 yılında Dışişleri Bakanı oldu. 
Dışişleri Bakanlığı sırasında Batıyla ve Çinle iyi ilişkiler kurulmasını sağladı. 

1966 yılında Dışişleri Bakanlığından istifa 
ederek çeftliğine çekildi İstifasının o görünür nedeni “sağlığının elverişsizliği ” olmasına karşılık esas neden hükümetin Kaşmir politikası nı onaylamamasıydı 1966 yılında sol eğilimli Parkistan Halk Partisini kurarak başına geçti 
1968 yılında *u'uklanarak 3 ay hapis yattı. 

1969 yılında Eyüp Han yerini General Yahya 
Han'a bıraktı. Bu dönemde halk arasında kendisine geniş destek bulan Butto iktidarın sivillere devrelimesini istiyordu. 1970 yılında vanılan seçimleri Batı Pakistan'da Butto nun Pakistan Halk Partisi kazanırken Doğu Pakistan ” da Şeyh Mucibur Rahman kazandı. 

1975 yuında Belucvistan bölgesinde ayrılıkçı 
hareketler görülmesi üzerine bölgeye asker gönderdi ve Ulusal Avami Partisini kapattı. Bu sıralarda Pakistan'da bir nükleer santral kurmak istediği içinABD ile arası açılmaya başladı. 
Ancak 7 Haziran 1977 de General Ziya Ül Hak 


- vönetimindeki ordu kansız bir darbeyle Butto'yu 


devirdi. 


O. YALÇINTAŞ ie görüşü 

KBAL VE 
EYECANLARI 
STUR 


edilemiyordu. Önce Pakistan'ın kuruluşu bu fikrin yanlış olduğunu gösterdi.sİkinci büyük güçlük; Pakistan sekiz milyon kadar aç ve sefil müslüman muhaciri, göçmeni kabul etmek mecburiyetinde kaldı.sBüyük katliamlardan kaçan müslüman kitleleri gelip Pakistan'a sığınıyorlardı. Bu kadar büyük bir kitleyi barındırabilmesi islâmi dayanışma, yardımlaşma ve kardeş telâkkisine dayanıyordu.sSonra felâketler arka arkasını kovaladı.» 
Keşmir savaşları çıktı. Ordusu olmayan 

zayıf, sadece kabilelerinin elinde silâh bulunduran Pakistan'a muntazam ordu birlikleriyle bintliler hücum ettiler.» JKeşmir'i baştan aşağı işgâl etmek istediler.» Fakat ancak belli bir kısmını işgâl edebildiler. Diğer “Azâd Keşmir” denilen kısım kurtuldu. 
Arkasından ve bu arada bazı süikastler oldu, Liyakat Ali han öldürüldü, cinnah Hakk'ın rahmetine kavuştu. sBir müddet sonra Hintliler yeni bir saldırıya geçtiler.<Bu saldırı o zamanki devlet reisi olan Eyüp Han'ın fevkalâde maharetli idâresiyle bir zafer haline dönüştü.sLahor cephesinde özellikle, göğüs göğüse savaşlar oldu.» Pakistan'dan kat kat üstün silâhlarla teçhiz edilmiş Hintliler Pakistan'ı çiğneyemediler.» Sonra, en son biliyorsunuz, Yahya Han'ı takib eden zamanlarda ki, Butto bu dönemde ikinci defa siyâset sahnesine çıkmıştır.s Daha önce Eyüp han zamanında Dışişleri Bakanıydı ve Taşkent Anlaşmalarına karşı çıkmıştı. Sonra bir ara siyâsetten uzaklaşır gibi olmuştu. “Yahya Han zamanında tekrar siyâset sahnesine çıktı ve 
1968'de başlayan karışıklıklar, nihayet 1971 
yılı sonunda Pakistan'ın diğer yarısı, o zamanki ismiyle Doğu Pakistan, şimdiki ismiyle Bangladeş'in Pakistan birliğinden kopması, ayrı bir devlet haline gelmesine yol: açtı.-Burda da Hintlilerin askeri müdahâlesi sonucu ve Sovyetlerin bu hareketi desteklemesi sonucu olmuştur. Sovyetler, Pakistan'ın ikiye bölünmesini, Hintlileri destekleyerek, 

hatta Çitekong limanını bir nevi muhasara altına alıp, Batı - Pakistan'dan yardımların gitmesini önleyerek sağlamışlardır. « 


SEBİL: Hocam bu' arada şunu sorayım. - 


Butto Batı kesiminde oyları almış çoğunlukla, 
1971 seçiminde, yani Bangladeş'in — ayrılmasından önce, Doğu Pakistan'da ise Şeyh muciburrahman oyların çoğunu almış. Genel oylamaya tâbi tutulduğunda Muciburrahman” ın oyları Butto'dan daha fazla imiş. Ancak Butto ve o zamanki ordu komutanlığı Muciburrahman'ın başkan olmasıyla Doğu Pakistan'ın özerklik, muhtariyet kazanacağı endişesindeymişler. Bunun için O'nun başkanlığını engelleyerek Butto'yu başa geçirmişler. Yani Butto'nun burda birtakım faktörleri olmuş ve birtakım çevreler diyor ki, Butto hırsla bu meseleye girdiğinden Doğu Pakistan'ın kopmasına sebep olmuştur. 
YALÇINTAŞ: Hadiseleri hatırlatmanız yerinde oldu.: Gerçekten yapılan seçimlerde -Yahya han seçimlere zörlandı- birleşik bir Pakistan vardı, bu birleşik Pakistan'da en fazla oyları Muciburrahman aldı.- Yalnız seçimler neticesi enteresan bir durum gösterdi, bugün Bangladeş olan yerde Muciburrahman'ın partisi âdeta oyların tümüne yakın bir kısmını alarak tüm Pakistan'da oyların. 
ekseriyetini almış oldu.sButto'nun partisi ise batı Pakistan'da çok önemli bir rey sağladı. 
Dolayısıyla reylerin sonucunda adeta Pakistan iki siyâsi kutba ayrılmış gibi gözüktü. 
Dışardan bakışta, hatıra gelen en normal hususun, böyle bir ayırım dahi olsa Mucibur- 


Sabık devlel sahipleri bir arada 


rahman'ın seçimi kazandığı sonucunun çıkmış olması gerekiyordu, bütün Pakistan için.» 
Yalnız Batı Pakistanlılar, Butto ve diğerleri, sadece Butto değil diğerleri, böyle bir halde seçimi Muciburrahman/ın kazandığının kabu- 


lü halinde başşehrin Doğu Pakistan'a kayaca- 


ğı ve Doğu Pakistan'ın, Pakistan'ı idarede ön plâna geçeceği gibi bir neticeye vardı ve seçim sonuçlarının bu şekilde olmasını kabule pek yanaşmadılar.< Esasen Doğu Pakistan'da da, Bangladeş'de de, Hintlilerin komploları ve Hintlilerin direkt, doğrudan doğruya müdahâleleri neticesinde ayırımcı fikirler, ayırımcı güçler artık zaptedilmez bir hale gelmişti. Hele seçim .neticelerinin olduğu gibi kabul edilmemesi gibi bir durum ortaya çıkınca hâdiseler durdurulamaz hale 


PAKiSTAN? 


<J 


75 milyon nüfusu olan Pakistan'da okuma 
yazma bilenlerin oranı yüzde 25'dir. İngilizce de Urdu ile birlikte resmi dildir. Halkın yüzde 96'sı Müslüman, yine 1.5'u Hindu, yüzde 1.4'ü ise Hıristiyandır: 

Başkenti İslamabad olan Pakistan'ın tekstil çimento, kâğıt ve şeker endüstrisi vardır. 
Başlıca ürünleri ise pirinç, buğday, pamuk ve tütündür. 

SİYASAL TARİHİ 

İngiltere'de eğitim görmüş bir avukat olan Muhammet Ali Cinnah'ın 1940'da başlattığı 
bağımsızlık hareketi sonucunda Pakistan 14 
Ağustos 1947'de Hindistan'dan ayrı bir devlet olduğunu ilân etti. Ancak ortada Hindistan olmak üzere Doğu ve Batı olarak bölünen iki Pakistan'ın arasında yaklaşık 1600 km. 
uzaklık bulunuyordu. 

- Pakistan, 1947'de aralarında 1700 kilometre mesafe bulunan iki parçalı bir ülke olarak “Hint Müslümanlarına güneş altında bir yer bulmak” ülküsü üzerine kurulmuştu. Kurucu kadronun önder insanı Cinnah'ın bir yıl sonra ölmesi Pakistan'in ilk felâketi olmuştu. 
Ondan sonraki Liyakat Ali Han öldürülmüş, sonraki İskender Mirza ise bir ihtilâlde canını zor kurtarmıştı. Mirza'nın yerini alan ve ülkesine büyük hizmetler yaptığı bilinen Eyüp Han da on yıl sonraki bir ihtilâlle ayrılmak zorunda kalmıştı. İktidarın bundan sonraki sahibi Yahya Han'ın kaderi farklı olmamıştı. 

Pakistan, 1956'da Cumhuriyet olduğunu ilân etti. Ancak cumhuriyette de Doğu ve Batı Pakistan tek bir parlamentoya sahip olmaya devam etti. 1969'da ise: Doğu'da Batı Pakistan'dan ayrılma istekleri başladı. 1971” de Hindistan savaşından sonra Doğu Pakistan Batı'dan ayrılarak Bangladeş devletini kurdu. 
1973'de ise Batı Pakistan İslâm Cumhuriyeti adını aldı. 


gelmişti ve bildiğimiz ayrılma ortaya çıktı ve Batı'da iktidarı Butto ele geçirdi. 

Bu izahatı yapmamın sebebi, bana tevdh ettiğiniz sualdeki bazı hususların açıklığa kavuşması içindir. “Türkiye'de, sadece Pakistan olaylarını değil “dünyanın herhangi bir yerindeki olayları, hele bu olaylar Ortadoğu' 


.yu İslâm Dünyasını ilgilendirdiği zaman, sırf 


kendi önyargıları istikâmetinde bu olayları çarpıtarak yansıtma matbuatımızda üzücü bir hâdise olarak yerleşmiş görünmektedir. 
İran (olayları böyle olmuştur.: En yakın dönemde gözümün önünde cereyan eden ran olaylarını Batı kaynakları ve Batı görüşlerini ön plâna alan gazetelerimiz, İran'da bir dinci hâdisenin cereyan ettiğini ve bir geriye dönme hadisesinin olduğunu, Humeyni'nin hırslı bir politikacı olduğunu, Cumhurbaşkanı, Başbakan olmak istediği gibi fikirler ileri sürmüşlerdir.«Düşünün ki, Şah gibi totaliter, diktatör bir idâreyi kurmuş, hiçbir hürriyet unsurunu halka tanımamış bir kimseyi uzaklaştırma mücâdelesini gprici bir mücâdele olarak bu batıcı kaynaklar ileri sürdüler. :“Humeyni gibi bir din adamı, hiçbir zaman hiçbir makamda gözünün olduğunu söylemeyen bir insanı Cumhurbaşbanı, Başbakan olacağını ileri sürmüşlerdir.» Sonuçlar bunları tekzib etti. Aşırı sol da, hâdiseyi, İran halkının isyanını Marksist bir açıdan vermeye kalktı.» Büyük kitlelerin, milyonluk insan kitlelerinin Marksizm'le bir alâkası yoktu: Bunlar hürriyetleri için, inançları için,ülkelerin tabii kaynaklarının ülke yararına sarfedilmesi, kullanılması için harekete geçmiş insan kitlelerini Marksist analizlerle tahrib etmek yanlıştır. “Sırf Marksistlerin yaptığı mitinglerin elli-altmış bin kişiden fazlasını toplayamadığını gördük.s Aynı şeyi bugün Pakistan için söylemek, aynı hatalara düşmek yanlıştır.: Meselâ sualinizin bir yerinde olan Butto'nun şer'i mahkemeler tarafından mahkeme edildiği hakikate uymayan bir noktadır. sHatta sırf bu noktada Butto'nun avukatları itiraz etmişlerdir. ve Butto'nun bu sefer şer'i mahkemeler tarafından mahkemesinin görülmesi müracaatında bulunmuşlardır..Bu müracaat reddedilmiştir.» Dolayısıyla Lahor'daki Yüksek Mahkeme Sind'de ve diğer şehirlerde bulunan yüksek mahkemeleri şer'i mahkemeler olarak görmek ve göstermek ve bundan hareketle butto'ya verilen cezanın şer'i temelleri yani, İslâm hukuku esaslarından hareket edildiğini söylemek hakikate aykırı bir yanlışlıktır. « 

SEBİL: Darbeyi gerçekleştiren Ziya Ül Hak, Butto'ya dokunulmayacağını söylemişti. Sonra bu sözüne uymayışını hangi sebeplere bağlarsınız hocam? 

YALÇINTAŞ: Bu darbeyi yapanların izahları ve her iki görüşü, Butto'nun affını isteyenlerle, Butto'yu. idâm ettirmiş olanların görüşü ayrı temellere dayanıyor > Takib edebildiğim kadar, Butto'nun idamına hüküm veren mahkemenin kararını affa çeyirmeme yani, Ziya Ül Hakk'ın kendi selâhiyetini kullanmama yönünde kendisinin yaptığı ve bu karar; Pakistan adına. destekleyenlerin yaptığı izah,dayandıkları gerekçe bir mahkeme kararını değiştirmenin yerinde bir hareket olmadığı, bir eski devlet başkanı ve başbakan ile sade bir vatandaşın farkı bulunmadığını göstermek için bunun yapıldığı söyleniyor. - Dış ve iç matbuatta bunlar çıktı.: Ziya Ül Hakk'ın BBC muhabirine kendisinin verdiği 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Koskoca (Osmanlı Devleti ni o yıkmak için ittihad ve Terakki Fırkasının İstanbul'da tertip ederek çıkarttığı ve masum Türk kanlarını sokaklarda akıttığı askeri isyanın, yani 31 Mart taciasının tam 67. yıl dönümündeyiz. 

Evet bundan tam 67 sene evvel Rümi 1325 
senesinde Mart Ayının 31 inci gününde (Miladi 
13 Nisan 1909) İstanbul sokaklarında zavallı 
Türk gençleri boğuşuyor, birbirlerini öldürüyor, korkunç bir rezalet cereyan ediyordu. . 

Sebep neydi? 

Bu kanlar nicin akıyordu. 

O zaman bunun sebebini buğuşanlar değil ancakboğuşturanlar ve tertipçciler biliyordu. 

Sonra ardından seneler gecti ve o sözde ilericilik türedi. Şimdi hala bu sözde ilericiler için iç yüzünü bilmek istemezler de mahud 31 Mart'a 

İrtica derler. 

Her fırsatta akılları sıra müslümanları kahretmek için feryad koparırlar. 

31 Mart irticanın Sultan Hamid'in tertibidir 
hürriyeti hürriyetçileri yok etmek için. 

Yalan 

Kuyruklu : büyük yalan. 

Şimdi Oo bakikat artık anlaşılmış (bulun 


maktadır. 31 martın gayesi imam ve imanlıları yok etmek hem de Dünya capında yok etmek için Osmanlı Devletini yıkmak bunun için deevela Ulu Hakan Cennetmekan Sultan Abdülhamid Han Hazretlerini tahtından indirmek bütün bu işleri yaparken de Yıldız Sarayının meşhur hazinesini soyup ittihati ve Terakki merkezine nakletmet, sonra yurd dışına gitmek ve yan gelip yatmaktı. 

Evet, yaptılar, öldürttüler, yaktılar, yıktıyan, Ulu Hakanı devirdiler, hazinesini aşırdılar. Ve nihayet Türk vatanını müslüman Türk Milletini ve arkasından bütün dünya müslümanlarını perişan ettiler. Bütün dünyadaki Türk ve İslam düşmanlarının arzuları yerine geldi de bu işte kendileri için hayal ettiklerini yapamadılar. Aşırdıkları Hakan sarayının hazinesiyle Avrupa'da yan gelip sefa sürmediler. Tam terti oldu. Bir gavur kurşunu ile hayatları son buldu: 

Masum Türk Milletine ettikleri büyük iftiraydı. Uydurdukları kuyruklu yalana -İrtica- palavra sına hala inanan pek kalmadı amma, şu yıl dönümü vesilesile işin iç yüzünü yalanı uydurmuş sonra pişman olduğu için itiraf etmiş olan müteveffa Feylesof Rıza Tevfik'in ağzından bir kere daha nakledeyim. Üstad Necip Fazıl'ın 


bilgi de bu istikamette.: Niçin bu af selâhiyetini kullanmadı? Bir kere bunun izah tarzı var.s Ama bunun dışında herhalde Butto'nun çok kitleler üzerine fesirli olduğ. 
ve eğer hayatta kalırsa hapishanede dahi geniş halk kitleleri üzerinde etkisinin devam edebileceği endişesi ortaya çıkmış ölabilir. » Bunu siyâsi hedeflerde çok”Tırslı kimselerin düşünebileceğini zannediyorum. «Bizzat bugünkü Pakistan kabinesinde tanıdığım arkadaşım olan bakanlar var. Bu kimseler bu istikamette düşünecek formasyona sâhip insanlar değillerdi. Demek ki, bu kararı da bugünkü pakistan Hükümeti değil, fakat Pakistan idaresini ellerinde bulunduran bir grubun kararı olarak değerlendiriyorum. « 

SEBİL: Ziya Ül Hakk'ın devlet başkanı olarak af yetkisi var mıydı? Şeriata ve hukuka göre. Yetkisi var idiyse, bu yetkiyi neden kullanmadı? 


YALÇINTAŞ: Şu gerçeği hatırlayalım. Ziya 

Ül Hakk'ın yetkisi olduğu da facto; bugün cari hukuk içerisinde, bu hukukun temellerini tartışmak istemiyorum, bugün Pakistan'da cârı hukuk sistemi içerisinde ziya Ül Hakk'ın. 
yetkisi olduğunu biliyoruz, müsaade edilmiştir ve kendisi de bu yetkisini kullanmayacağını söylemiştir.Bu yetkisini kullanması için başta Pakistan'ın en yakın dostu: olan türkiye'den tutunuz da, hepinizin Pileli A evlet reisleri, başbakanlara, yazarlara, Birleşmiş Milletler Genel sekreterine, cumhurbaşkanlarına, İslâm dünyası liderlerine kadar defaten ve def'aten bu hakkını kullanması kendisin- den istenmiştir. Dolayısıyla açıktır, yetkisi var olmuştur, fakat bu yetkisini kullanmamıştır. » Bu yetkisini kullanmaması kendişine aid sebepler olarak bu sebepleri izah ettim. İslâm şeriatı noktasından ben bir tahlil yapacak durumda değilim.« Ama şunu söylemek isterim ki, Ziya Ül hak iktidara geldiğinden bugüne kadar, kendisi ve ekibi, esasen bir İslâm Cumhuriyeti olan Pakistan, çünkü butto zamanında da Pakistan devleti İslâm Cumhuriyetiydi. Anayasası da böyleydi, ismi de böyleydi, birçok kanunları da böyleydi. » Fakat, şekli olarak ve zaman zaman birçok kere tatbikatını bulmuş olan bu esasa rağmen Ziya Ül Hakk, İslâm yasalarının tam olarak uygulanacağı fikrini söylemiş ve bu fikir etrafında, istikametinde icraata geçmişti.: Yani o -ve arkadaşlarının gayesi Pakistan'da bütün mânâlarıyla tatbikafta bir İslâm Cumhuriyeti kurulması ve tatbiki. ::Böyle bir gayeye yönelmiş, böyle örnek vermek isteyen bir ülkenin liderini, bu örneğin bütün dünyada, önce İslâm dünyasında, sonra 


bütün dünyada kabul edilebilir sempatik ve sevgiyle bakılabilir icraati çerisinde ası lâzımgelirdi.s Yani, bunu kalblere 'hitab ederek, bir İslâm Devleti iddiasında olan bir idareci zümrenin bu devleti bütün dünyada 


takdir edilen, sempati ile takib edilen bir 


icraat olarak kabulünü düşünmesi lâzımdı.« 
Böyle bir kararla dünya kamuoyuna karşı ve birçok İslâm ülkesi idarecisinin fikirlerinin aksine idamı infaz ettirmesi, selâhiyetini kullanmaması, siyâsi yönden hatal: bir girişim olmuştur -en azından siyâsı yönden.xİnsani yönden de hatalı olduğunu açıkça ifade etmek isterim. İslâm, emirlerinin, idarecileri- nin af yetkisi olup olmadığı mevzuu fıkıhçıların tartışacağı bir konudur.: Ama, başta da belirttiğimiz gibi, sizin sualinizde olduğu gibi, İslâm hukukuna dayanılarak değil, başka bir hukuk sistemi içerisinde bu karar verilmiştir. O hukuk sistemleri içerisinde de, devlet reislerinin af yetkisi vardır. « 

SEBİL: Hocam Pakistan'ın kısa siyâsi tarihi içerisinde birçok darbeler, ihtilâller oldu biliyorsunuz, Eyüp Han, Yahya Han ve Ziya Ül Hakk en belli. başlı olanları bunlardan. Bu kadar kısa dönemde bu kadar çok ihtilâli nasıl izah edebiliriz? 

. YALÇINTAŞ: Çok güzel buyurdunuz.» Bu hâdise maalesef sadece bir tek Ortadoğu ülkesine aid değil..Bütün Ortadoğu ve gelişen ülkelerde sık sık askeri darbeler, iftilailer olmaktadır.« Bunu çok köklü sosyolöjik, kültürel, ekonomik sebebleri vardır.-Demokrasinin yani, halk iradesinin hâkim kılınarak, ülkelerin kendi toplumlarının istediği tarzda idâre edilmesi fevkalâde zor bazı mekânizmaların harekete geçirilmesi ve müesseselere sahib olmakla mümkündür.sBunun örneğini Türkiye ve hindistan veriyor. Asya'da bir de aponya var.» Onun dışında ufak, aktif ve ellerinde önemli baskı imkânları bulunduran, bunlar askeri kuvvetler olabiliyor, sivil kuvvetler olabiliyor, kendi irâdelerini âni hareketlerle yaptıkları baskın şeklindeki eylemlerle bütün bir ülkenin irâdesine akim kılıyorlar veyahut bu ülkelerde ne şekilde getirildiği şüpheli, yani şüpheli derken meşruiyeti münakaşa konusu olan ve çoğu zaman dış güçler tarafından yerleştirilmiş bazı ailelerin idarelerine veriliyor. Meselâ bu ailelerden bir tanesi İran'da idi.sDış güçler tarafından korumuş ve ayakta tutulmak istenen bazı aileler.:»Halen bunlar Ortadoğu” da vardır. Millet iradesinin üstünde bu aileler kendi. iradelerini hâkim kılmak durumuna geçmişlerdir. Bahsettiğim kültürel, sosyal ve ekonomik sebeblerle ve hürriyetlerin ananesinin bulunmaması bu istikrarsızlığı devamlı hale getirmiştir. « 
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avukatı olarak takip ettiğim bir ceza davası sırasında Raza Tevfik'ten duymuştumk. Feylesof Rıza Tevfik malum, Cumhuriyyet devrine kadar, Sultan Abdulhamid düşmanı ittihad ve Terraki Fırkası'nın mensubu idi. Sonra gün geldi, hakikatleri öğrendi Türkiye'de kalamadı, hudutlarımızın dışına çıktı. Mahud- “Yüzellilikler” den bir ioldu Mısır'da bulunduğu sırada evvelce ittihad ve Terakkiye alet olarak işlediği fenalıklar dan dolayı duyduğu nedameti ifade etmek ittihatçıları da lanetlemek için -SULTAN HAMİ— DİN R EN İSTİMDAD- başlığı altında bir manzume yazdı. Bunu arada Türkçe olarak intişar etmekte olan -MÜSAVAT- gazetesinde neşretti. 

İşte bu manzumeyi senelerden sonra eline geçiren Üstad Necib Fazıl Bey, Abdülhamid Han'ın masum ve mağdur olduğu yolunda gazetesi “Büyük Doğu”da yaptığı neşriyata delil ve vesika olarak 30-5-1947 tarihinde 65. sayıda neşretmiş fakat İstanbul savcılığı bu manzumenin bir mısrada suç gördüğü iddiasile İstanbul 1. 
Ağır Ceza mahkemesinde Necib Fazıl bey aleyhine dava ikam etmişti. 1947-127 dosya numarasıyla rüyet edilen bu davanın duruşması yapılırken müdafi avukat olarak benim ialebim üzerine, mahkeme o sırada yurda dönmüş bulunan Rıza Tevfik Bey'in ifadesine müracaata karar verdi! İfadesini almak için bulunduğu Haydarpaşa Numüne Hastanesine hakim Atıf Varlık Bey'in niyabetinde, hey'et halinde gittik. 
Rıza Tevfik Bey'in davayı alakadar eden ifadesi alındıktan sonra aslında pek fazla resmi ve ciddi bir eda içinde bulunmayı itiyad haline getirmiş bulunan hakim Atıf Bey, Rıza Tevfik Bey'in söylediklerini, dikkate çok değer tarihi bilgiler olarak kabul etmiş ve bunları öğrenmiş olmanın tevlid eylediği bir gevşeme haline gelmişti. Ben bundan istifade ederek. 

-Hakim bey, dedim. Rıza Tevfik Bey'den bir şey sormak istiyorum, müsaade eder misiniz? 

Hakim: 

-Buyurun, sorun! dedi ve kendisi de, benimle Rıza Tevfik arasında cereyan edecek olan konuşmayı merakla dinlemeye koyuldu. 

Ben sordum: 

-Üstad, dedim, ikide birde 31 Mart, “İrtica” “Sultan Hamid'in tertibi” gibi yaygaralar duyarız. Siz bu işin içindeydiniz. Şu 31 Mart'ın iç yüzünü her halde bilirsiniz. Beze hakikatı söylemek lutfunda bulunur musunuz? 

Ben sual sorarken, Rıza Tevfik Bey, karyolasın da oturmuş, yere bakıyor ve beni dinliyordu. 
Benim sözüm biter bitmez, adeta şahlanır gibi 


dikletşi ve sual soran bana değil de, Türk 


akimine işin iç yüzünü anlamak arzusu ile senelerce yanmış tutuşmuş, şimdi bu fırsata kavuşmuş bir tavır içinde hakime döndü gözlerini onun gözlerinin içine dikti ve. 

-Hakim Bey! Hakim Bey! dedi. “Biz günahkarız günahkarız, günahkarız! hangi irtica hangi Sultan Hamid'in tertibi !? 31 Mart'ı biz yaptık biz! 
İttihad ve Terakki Fırkası yaptı! Allah bizi e Allah bizi affetsin! Allah bizi affetsin! 

edi. 

Hakim Atıf Varlık Bey hayret içinde idi. Gerçi bu sözlerin dava ile alakası yoktu. O, sadece doğruluğunu kavradığı bu samimi beyan sayesinde pek acaib bir hakikatı öğrenmiş olmanın zevki ile adeta mest olmuştu. Ben de bu hakikatı çok namuslu bir hakim huzurunda sahibinin sesiyle tespit etmiş olmanın bahtiyarlığı içindeydim.. 

Rıza Tevfik Bey, devam etti. i 

-Evetefendim, dedi. Biz yaptık! Sultan Hamid isteseydi bizi derhal tenkil ederdi. Fakat yapmadı, merhameti mani oldu kan dökülmesini istemezdi. Ama biz döktük o gün, hareket başlamadan önce Talat'a: Bunu yapmıyalım kan dökülecek Türk anaları ağlıyacak! dedim. Bana “Sus, sesini kes! Bunu yapmıya mecburuz! 
Yapmazsak, fırkanın ve hepimizin sonu geldi demektir!” dedi ve yaptık! İsyanı biz tertip ettik, teşvik ettik ve tatbik ettik. Cinayetler işledik. O gün 31 Mart günü, Selim Sırrı ile ben birer ata bindik, İstanbul sokaklarında gezdik ve hareketi idare ettik. Allah bizi affetsin! Evet biz yaptık sonra Sultan Hamid'i tahttan indirdik ve Yıldız'ın hazinesi soyuldu. Tepsi tepsi, sini sini pırlanta elmas ittihad ve Terraki Merkezi'ne nakledildi. 
Ama kapının elinde kaldı, kimseye yaramadı. 
Tertipçilerin akitebitini söylemeye lüzum yok, herkesin malumudur. 

1949 senesinin son aylarında bir gündü. Faruk 
Gürtunca Bey'in o zaman çıkardığı “Hergün Gazetesi'ne ikimiz de yazı yazıyorduk, aklıma geldi, Selim Sırrı Bey'e Rıza Tevfik Bey'in söylemiş olduğu o sözleri naklettikten sonra sordum. 

-Ne dersiniz Selim Sırrı Bey?- 31 Mart'ın ikinci atlı adamı, Rıza Tevfik Bey'in o günkü mesal arkadaşı: Yüzüme bakmadı. Evvela hiç konuşmadı, birkaç saniye sakin sakin durdu, sonra alt dudağını üst dişlerinin altına koydu. Yine bir iki kaç saniye böyle kaldıktan sonra konuştu, ne -evet- dedi ve ne de -hayır- ama muhzun bir sesle bana cevap verdi. 

-Olabilir, olabilir! 

ve sustu 


—— 
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GÖNÜLLER FETHEDELİM 


“Medeniyet denilen maskara mahlüku görün 
- Tükürün maskeli vicdanına asrın tükürün” 


M.Akif 


Bin yıldır iman sayesinde var olmuş bulunan bir vatanda doğduk. Elli milyon şehidin . kanları. ile sulanmış topraklarda yaşıyor, . havasını teneffüs ediyoruz. Bizi silâhla yok edemeyen düşmanın, öz evlâtlarımızı çeşitli oyunlarla böldüklerini görüyor, düşürüldüğümüz son tuzağın içinde çırpınıyoruz. Kalkınmayı Batı'yı taklidle, yabancı sermayede ve Canca Cola fabrikalarında görenlerin  Fatih'lerin torunlarını Avrupa'da çöpçü yapanların eknnomilerinin ve plânlan- nın siflâsını kendilerinin itiraflarında temaşa ediyoruz. 140 milyonluk viski ithal ederken, Avrupa malı kadın rujlan TV'de reklâm edilirken eczanelerde pek çok hayati ilâçlar bulunamayan birülkedeyiz. a 

Küfrün bizden kopardığı gençler milli ve mânevi değerlerimize saldınyor. komünist liderlerin, vatan hâinlerinin adına yeminler (!) 
ediyorlar, sosyalizm için...Mes'ul şahısların “Biz insanların ne okuduklarına değil, ne yaptıklanna bakarnz” dedikleri bir ülkede, kütüphânesinden meselâ, Akif'in “Safahat''ı, Aksekili'nin “İslâm Dini”. devletin kendi eli ile bastırdığı Nihad Sâmi'nin “Resimli Türk Edebiyatı Tarihi” ve daha nice milli ve tarihi, dini ve edebi eserlerin atıldığı bir mektepte bulunun. Kapısında kahraman Mehmetçik nöbet tutarken bahçesinde devletin aleyhinde, 12 Mart aleyhinde bavkuş naralan atılsın, aynı gün, bir yıl önce imân tebliği yapan, ahlâk dersinde Risale-i Nurpmpagandas yaptı diye-bir muallimin ifadesi * alınsın...Bâtıl herşey serbestçe işlenilebilen bir memlekette imanlı bir gönüle şahip «larak haliniz nice 
olur? Hele siz İstiklâl Harbi'nde gönderdiği 63 
kişiden altmışını kaybetmiş bir köyde doğmuş ve -Erzunım'da Rus kurşununa muhatap olmadan, kanını bile vatan toprağına dökemeden tifodan can veren bir dedenin torunu iseniz, üç yaşında yetim kalan bir babanın oğlu iseniz, bu küfür naralan karşısında 


Abdülhalim POLATOĞLU 


-haliniz nice olur? Hele bunlar Yunus'un kıyılarında gezdiğ,i Osman Gözilerin suyun- dan içtiği, boylarında müslüman Türk'ün bin yıldır destanlar yazdığı Sakarya'da... “Haksızlık karşısında susmak dilsiz şeytanlık” olduğuna inanmışsanız, can-mal korkusu ile seslenmekten, vatanın sahiplerini aramaktan korkarsanız “İşimiz Allah'a kalmıştır” demekten başka çâreniz var mıdır? Bu halde “Öz yurdunda garip kalmış, öz vatanında paya” olmaz mısınız? 

Acaba altmış yıl önce şehid düşen ecdad geri gelse, bu blucin pantolonlu, açık-saçıklan tanılar mı? Yoksa, kendilerini işgâle uğramış birülkede mi sanırlar, onlan büyüten “Fâzi dedeler (')” gibi savaş hatıralan mı anlatırlar? Nasırlı ellerin ektiklerini eğlenerek tüketen sarhoşlara ne buyururlar? 

Cennetmekân ecdadımız gibi “Fetih rüyalan” gören bir nesil yetişürmek şöyle dursun, çan sesleri ile kiliseler arasında çevrilmiş, köpeklerin, maymunların...maceralarını milyonlar ödeyerek TV'de gösteriyorlar. Müslüman Türk'ün çocukları bu papazlı, köpekli, fahişeliklere dolu filmlerle kimlere ve nelere hayran kılıyorlar? Bizim vatanımızda bunların işine? j 

Acaba “Ashabı kehf” gibi mağraya sığınmış, Allah'ın Resülü ve Ebü Bekir gibi mağrada iseniz “Mahzun olma Allah bizimle beraberdir” 1 dedirten imandan kendinizde ne kadanna sahip bir gönül bulursunuz? 
Namaz bile kılmadıklan halde “İslâmi dava” etmeye kalkanların arasında yaşıyor, “Sahte kahramanlar” teşhir edenlerin mason diye hücum ettiklerinin şemsiyesi altında, İssamcı Gençlik'in fildişi kulesinin dışında görürseniz “Allah ne güzel vekil, ne güzel mevlâ ve ne güzel yardım edici” demekten başka çare kalır mı? . 

“Bir şeyi murad edince “ol” demesi ile o şeyi yaratabilen “Allah'a kul olarak, Mekkeli müslüman “muhacirer”e Medineli “Ensar”ın 


sığınak yapıldığını bilen bizlerin sığınağı neresi olur? Hudeybiye'de ölümü ve bir dala çocuklarını görmemeyi göze alarak ağaca yaslanmış . Resulüllah'ın. elini tutup biat edenlere “Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elleri üstündedir” (2) müjdesini veren Allah, iman eden bizlerin ümit kapısı .kapandı mı?” Allah'ın güzelleştirmek isteyenlerle beraber olduğuna (3) inanıp azmeden bizler için asla kapanmamıştır. 

O halde hastasını kurtarmak isteyen bir doktorun ihtimamı ile insanlara yaklaşalım. 
İmandan veya iman şuurundan mahrum, ruhen hasta insanlara şefkatle yaklaşalım. 
İhlâs ile yaşadığımız dinimizin bütün insanlığı kurtancı prensiplerini en yakınlarımızdan başlayarak tebliğ edelim. Şayet İslâm'ın yaşanmadığı veya hakir görüldüğü bir muhitte isek, Osman Gâzi'yi ve ilk müslümanları düşünelim. Günden güne merkezden muhite doğru fert fert, gönül gönül İslâm'ı yayalım. 
“Tâ ki çevremiz İslâm ile uyansın. “Allah'ın yardımı geldiği zaman fetih müyesser olur, ve sen insanlar fevc fevc Allah'ın dini koşuşur görürsün”(4) meâlindeki âyet-i kerime üzerimizde aynen tecelli edecektir. N 

İznik'in, Bursa'nın. Edime'nin, İstanbul'un hep yeni fethedilen yerlerde birer payi taht (başkent) olarak kullanılması hep bu İslâm ışığından » uzak kalmış gönüllere imanın nurunu ulaştırma arzusundandır. Koşalım imanın nüru ile insanlar nurnandırmaya! 
Peygamberimizin öldürülme tehlikesi dahil, otuz üç kere Ebü Cehil'in evinden kovuldugunu «bilelim ve yılmayalım...Kendimizi İslâm'ı yaşamayan, belki de İslâm'a muâruz (zıtlaşmış) olanlardan uzaklaştırmayalım. Eger bizim ihmalimizle imansız giden olursa, 

» Allah'ın huzurunda mes'ul olacağımızı bilelim! Su gibi hava gibi her gönüle girelim: Herkesin aradığı. herkese faydalı bir kişi olmaya gayret edelim. Bin tane kâfir öldürmekten, bir imansıza “Lâilâhe illellah” dedirtmeyi daha üstün tutalım!... 

“Sen insanlar üzerinde bir zorba değil, ancak Rabbinin âyetleri ile güzel güzel öğütlele bir tebliğcisin” (5) buyurulan; Peygamberimizin ümmeti ve “Ölüden diriyi çıkartan Allah”ın kulu olduğumuzu bilelim. 
İslâm dâvâsının tahakkukunun ancak gönüller fethi ile olduğunu asla unutmayalım. 
RA 
1-Tevbe Süresi: 40. âyet 
2-Fetih Süresi; 10 âyet 
3-Ankebut: 69. âyet 
4-NasrSüresi: 1.2 
5-Nahl Süresi: 82. Âyet 


> > 


Ben de üzerine varmadım ikimiz de sustuk. 

Sene 1956 

Kayınbiraderim Nejat cinoğlu ile arabamıza atladık, İzmir'e gittik, oradan da, görmek için, -Çeşme- ye gideceğiz. Vakit ikindiye yaklaşıyordu. Mevsim yaz başıydı. Geç kaldığımız. öğle yemeğini yemek için istikametimizin başlangıcı olan Kokaryalı'da deniz üzerinde o zaman ki bir balık lokantasına girdik. Yemek zamanı epey geçmişti. Lokantada bizden başka kimse yoktu. 
Yalnız oturduğumuz masanın hemen yanıbaşında masada uzun boylu pehlivan yapılı, başı saçsız pala bıyıklı bembeyaz, heybetli birinin oturmakta olduğunu farkettik. Kendisi söylediği için inandık. 
Yoksa İnanılmazdı 70 yaşında imiş. Ismarladiğımız balıklar pişerken cana yakın masa komşumuz la ahbap olduk ve konuştuk. Laf lafı açtı, anlattı; ona -Çeşmeli Kasap Sadık Ağa- derlermiş. 
Tanıyanı pek çokmuş, Gihad BABAN Bey de kendisini tanırmış istersek sorabilir mişiz. 
Delikanlı iken askerliğini Rumeli'de Manastırda yapmış derken sohbet biraz daha genişledi ve Sadık Ağa anlatıyor! 


-Evet efendim, dedi. Şimdi benim şu pehlivan 


halimi görüyorsunuz, bir de 23 yaşımı gözünüzün önüne getirin. Allah Allah dağları deviriyorduk. 
31 Mart'tan bir iki ay evvel, hatta bir kaç ay 
evvel başladı. Benim gibi ne kadar pehlivan yapılı Anadolu çocuğu asker varsa Manastır'daki kumandanlarımız, birer, ikişer bizleri, izinli olarak İstanbul'a gönderdiler. Ama bir de talimat var. 


Cebimize konan para ile İstanbul'da Mercan'- 


da Harbiye Caddesindeki “Elmas Makas” adıyla maruf Rum Terzihanesine derhal bir subay elbisesi diktireceğiz. Sonra emir bekliyeceğiz. 
Emir verildiği zaman subay elbisemizi giyip oraya çıkacağız, verilecek yeni emirleri yerine getireceğiz. Bön Manastır'dan 1325 senesinin başında bu şekilde bir arkadaşımla İstanbul'a geldim. Ver elin dosdoğru malum Rus Terziye! “A ölçümüzü yap bize birer teğmen elbisesi işte para!” dedim. 
Rum terzi, yüzümüze bir tuhafbaktı ve sordu: 


-Siz nefersiniz ne yapacaksınız subay elbisesini? a : 
-Ukalalık istemez, dedim, kes sesini, al paranı yap elbiseyi: 
Rum terzi, yüzümüze acı acı bakıyor ve diyor ki: 
-Aylardan beri sizin gibi neferlere subay elbisesi dikiyorum, bilmiyorum ama iyi yolda 


- değilsiniz galiba! Bakın ben gavur bu vatana 


acıyorum. Siz acımıyorsunuz. Yazık olacak be 
çocuklar yazık olacak! o - 7 

Evet yazık oldu gavurun dediği doğru çıktı. Biz 
031 Mart günü hazırladığımız subay elbiselerini 
verilen işaret üzerine, üzerimize geçirdik. Sokağa döküldük vurduk kırdık kan döktök. İşte 31 Mart budur. Ama sonra anladık, bilseydik yaparmıydık. Yok canım kim demiş Sultan Hamid! bunu yarptırdı. Yalan kuyruklu yalan! 

Evet 31 Mart'tan bize kalan işte bu kuyruklu yalan!... 


| ufaklı yirmi kadar islâmi 
| faaliyet gösteren demeğin 


Hollanda'da "Türk “İslam 


Kültür Dernekleri 
Federasyonu" 


kuruldu 


Memnuniyetle öğrendiğimize göre Hollanda'da bir araya gelen müslüman teşki- 
Itlar bir federasyon teşekkül ettirmişlerdir. Hollanda' 
nın başşehri Amsterdam'da önümüzdeki günlerde (15 
Nisan) Hollanda Türk İslâm 
Kültür Demekleri Federasyonu'nun resmen kuruluşu yapılacaktır. 

Kuruluş merasimini duyuran ve birçok müslüman merkezlere gönderilen davetiyelere “Allah'ın izn-i keremiyle muvaffak olduğumuz 
Hollanda Türk İslâm Dernekleri Federasyonu'nun açılış münasebetiyle 15 Nisan 1979'da yapacak olduğumuz dini merasime sizleri davet eder, hiürmetlerimizi sunarız ” denilmektedir. 

Hollanda'da bulunan irili 


bir araya gelerek bir federasyon teşekkül ettirmeleri memnuniyet verici olarak değerendinilmiştir. 


 BATAKLIKTAKİ ÇİÇEK 


eş mücâhjdeler 


Düzler icim 


Kadın ne istemektedir? Aile isteyen kadınlara iş verilmemeli, iş isteyen kadınlara da aile teslim edilmemelidir. « 

Doğrusu şudur ki kadın ne istediğini bilmemektedir. Çünkü saadetin, ve selâmetin nerede olduğundan bihaberdir. ALLAH'ın emirleri olarak tebliğ ettiğiniz hususlara sırt çevirecek ve aynı hususları pis Yahudinin moda olarak takdiminde kabullenecek kadar hissi ve şuursuzdur kadın.- Nitekim son İran hadiseleri bu ifademizi gayet güzel ve sarih olarak teyid edici mahiyettedir. Mesele çarşaf giyip giymeme meselesi değildir. » Mesele örtünmedir. “İran kadını çarşafı reddetmiştir.» 
Çarşaf Paris'ten moda olarak geldiğinde kabul etmesi ise muhakkaktır. « 

Amerika'da kadın hakları ve kadın özgürlük müdafiileri cephesinde büyük değişmelerin olduğunu haber veriyor gazeteler. « 

Hemen hemen 10 yıldır. ev kadınını perişan, bitkin, tatminsiz, umutsuz ve düşük birer birey olarak gösterme çabasında olan kadın özgürlüğü liderleri yanıidıklarını kabul etmişler! İtirafları şöyle: “Ev kadını olmak en güzel meslek.” 

Evet, doğru olanı da budur.: Bataklıkta değil evde bir çiçek: olarak yaşamak.» 
Binaenaleyh yâpılacak şey ve müslümanlara düşen en mühim vazife bataklıktaki çiçeği kurtarmaktır. Onu oradan çekip alabilecek, yapısıyla, rengiyle, kokusuyla mütenasip yere 


dagarcık 


HIRKA-i 
SAADET 
ALAYI 


Topkapı Sarayında ihtimamkâr gözlerin muhafazası altında bulunan Hırka-ı Saadet'in, ramazanın onbeşinde, ziyareti münasebetiyle yapılan alay hakkında kullanılır o bir o tâbirdir. - Padişahların Topkapı Sarayı'nda oturdukları zamanlarda başta kendileri olmak üzere Enderun ve Birun ricali tarafından dindarane bir vaz ve zadegi ile yapılan Hırka-ı Saadet ziyareti Dolmabahçe Sarayı ile Yıldız'a nakillerinden sonra debdebli alaylarla icrasına başlanmıştı. Yalnız İkinci Abdülhamid vehmi yüzünden daha emniyetli gördüğü deniz yolunu, birçok ihtiyat tedbirleri de aldırarak, ihtiyar ettiği için alay tabiatiyle Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz devirlerindeki ihtişamını kaybetmişti. 

1908 Temmuz inkilâbından az sonra çıkan 31 
Mart 1325 (1909) ihtilâlı üzerine hal edilen Abdülhamid'in yerine tahta çıkan Sultan Reşad'ın başkâtipliğini yapmış olan büyük edip Halit Ziya Uşaklıgil hâtıralarında ramazan aylarından bahsederken (Saray ve Ötesi, cilt 2; sayfa : 125- 
127) şu tafsilâtı veriyor: 

“Ramazan, bu alaylardan fazla bir kaçını daha getiriyordu. , 

Hepsinden evvel ramazanın onbeşinde Topkapı Sarayı'nda emanet-ı mübareke dairesinde Hırka-ı Saadet ziyareti için yapılan alay vardı. Bu alayın Abdülhamid zamanında nasıl tertip edildiğini, ne yolda “ihtiyat tedbirleriyle ihata olunduğunu 
bilirim, birkaç defa da alayı görmüştüm. 2 


/ 


© 


konulabilecek şartları ve vasatı temin etmeli ve kadın kurtarılmalıdır.« Müslümanların idrakleri ve faaliyetleri bu merkezde toplanmalıdır. 


“Hz.Peygamberimiz devrinde hanımının babasiyle birlikte oturan bir erkek seyahate giderken hanımına, alt kata yani babasının 


yanına dahi seyahatten dönünceye kadar ; | 


inmesine müsaade etmiyor. Ve baba bir gün 

astalanıyor.: Kızı Peygamberimize haber gönderiyor.» Gelen cevap “Kocasının | izni olmadığına göre inemez” «Baba vakti saati gelince ruhunu teslim ediyor.s Kızı gene “Peygamberimize haber gönderiyor. Cevap aynı “İnemez”..Cenaze evden çıkıyor ve o sırada evin erkeği seyahatten dönüyor.Ve böylece kız babasının cenazesine iştarak etmek imkânına kavuşuyor. Peygamberimizin onlara müjdesi: “ALLAH her ikinizi ve hareketinizden, davranışınızdan dolayı da cenazeyi affetti.” 

Hani böyle kadın? “Nerede? Değil açık saçık gezenlerin içinde, tesettüre riayet edenlerin arasında dahi bulmak mümkün mü? 
Nerede, kocasına “Beğendiğin birisi varsa dünürlük yapayım. Gidip senin için ailesin- den isteyeyim” diye kocasının” ikinci bir hanım almasına razı olabilecek kadın? 

İslâm,sadece şekilden 
İslâmı yaşamak sadece bir mantö- giymek, başına bir başörtü örtmek veya  çarşaflara bürünmek değildir.sİslâm bir idrak meselesidir. ALLAH'ın emirlerini idrak ve müdrik olma. “Yani önce şuur ve sonra idrak ettiğini yapmak meselesidir İslâm. « 

“ALLAH'TAN başka secde edilmesi gere- 


O zaman vehimlerine mağlup olan Abdülhamid/in Yıldız'dan Topkapı'ya kadar bu şehriseyranı on adım beride Hamidiye camiine kadar selâmlık yapmasına benzemezdi. Orada bile bomba süikasdi vukua gelmemiş miydi? Beş on .gün evvelinden işe başlanırdı. Belediyesi, zabıtası, harbiyesi bütün geçilecek yolları muayene ederler, boş arsalar tahta havalelerle örtülür, şurada burada badanalarla sanki tezyinat yapılır bir yandan da casuslar hünkârın vehmini gıcıklayarak tasniat ile çalakalem mensup oldukları yerlere kağıtlar yağdırırlardı. Nihayet bütün bu işler yapılıp bitince alaydan evvel birtakım yaverler 


.güzergâhı dolaşırlar ve alaya emin: bir yol açmış 


olurlardı. Birkaç defa da bütün yolu iki tarafı hınç hinç dolduran halk kitlelerini mahzun ederek, saatlerce intizar etmiş olmalarını boşa çıkararak hünkâr kararını değiştirir, kara yolundan gitmektense Sarayburnu'na kadar denizden giderdi. 
Sultan Reşad'ın Hırka-ı Saadet alayı için, diğer alaylarında olduğu gibi hiç böyle tedbirler, ihtiyatlara hacet oyktu; .Gönlünün güzelliğiyle, zararsızlığıyla tanılan padişaha bir suikasd yapıl- 


- Mal sahibi mülk sahibi 
- “Hani bunun ilk sahibi 
> Malda yalan mülk de yalan 
Var biraz da sen oyalan. 
Yunus Emre 


* 


Vâridi elde bü mesel rişen 
Ağlamaz derler idi, kendi düşen 


Hamdullah Hamdi 


ibaret değildir.» ' 


Orhan TÖZ 


ken birisi olsaydı kadının kocasına secde etmesini emrederdim” diyor yüce Peygamberimiz.: islâm'da itaat bu derece mühimdir.» 
İdrak eden ve müdrik olan kadınlar nerede? 
Ve ALLAH'ın emrettiği şekilde kadınlarına muamele eden erkekler nerede? Bu da işin başka bir cephesi ya! 

Bataklıktaki çiçeği kurtarmak için fert fert, grup grup seferber olmalıyız. Önce kendi yakınımızdan başlamalıyız işe.» Yakınımız bataklıkta olmayabilir. Ama vazoda olmasına rağmen ihmal edilmiştir. Bakıma muhtaçtır. » Alâkalanmalı ve uğraşmalıyız. Dirilecek çiçek kendini belli eder.» Sonra adım adım bataklıktaki çiçeğe yaklaşmalıyız.s Onu oradan nasıl çekip alacağımızın usullerini bilerek. -Bilmeliyiz ki, O, bataklıkta yaşadığının farkında değildir. :<Çiçek tarhları arasında yaşadığının zannı içindedir. Kimisi ise bataklıkta olduğunun farkındadır. Ama kurtarıcı bir el uzanmadığı için kaderine razı olmuştur.Ve gene bilmeliyiz ki bataklıktaki b 

bu çiçek görünüşünün güzelliği kadar töhlikelidir de.» Hesabımızı ona göre yapmalı ve hareketlerimizi ona göre ayarlamalıyız. « 

“Kadın eğe kemiği gibidir. Fazla düzeltmeye kalkarsan kırılır” Hâdisi Şerifini asla unutmamalıyız.» 

Bataklıktaki çiçeklerin azaltıldığı nisbette cemiyet millet hayatında hakiki tekâmülün olacağı nesillerin seviyelerinin yükseleceği ve ALLAH'ın vâdettiği mükâfata kavuşulacağı muhakkaktır. sAksi, halde bataklıktaki cazibe renk cümbüşü cilve mıknatıs gibi' herkesi kendine çekip derinlikleri içinde yok edecek- 


ması ne kendisinin, ne kimsenin aklına gelebilecek iş değildi. 

Ben onun maiyyetinde birinci defa olarak Hırka-ı Saadet ziyaretinde, içeriden, şahit oldum. 
Bu hakikaten pek ruhani, pek vecd ve huşu ile yapılan bir râsime idi ve insanın revabıt-ı diniyyesi gevşemiş olsa bile asırlardan beri milyonlarca ümmetin üzerinde saltanat ve satveti hükümran olan, her müslim: diyarında, her caminin minare- 

-sinde azameti selâmlanan Azimüşşan bir peygamberin hırkasına, velev uzaktan, velev örtüleri arasından yüz sürebilmek ruhu cavidani istiğraklar içinde bırakan bir mesti idi. Dikkat etmiştim, kürsüsünün üzerinde hırkanın bohçasına sürdükten sonra hünkâr üstünde güzel bir kıt'a yazılmış tülbent mendiller dağıtırken önünden takım takım geçen vezir, ricâl arasında tek bir simaya tesadüf edilmezdi ki manevi bir heyecan ile ihtizaza gelmiş olmasın. r 


Bu râsime-idiniyyede dört kere bulundum, her defasında alayından kalmış fena intibaı tamamiyle silen-bir zevk-i ruhani ile doldum.” 
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Etme izhâr-ı hüner etmeğe mecliste heves. 
Bülbüle dâm-ı belâ oldu lisaniyle kafes Ahmed Paşa 


'Dâm: Tuzak 
İzhâr-ı Hüner: Marifet göstermek 


* 


Bülbül gibi,aşk ehli figan eylemek olmaz, Esrâr sözün halka beyân eylemek olmaz 


Ahmed Sârbân 


Bozdoğan'dan 
HİDAYET ÖZDEMİR 


ABDEST HAKKINDA 


Soruyor 


Sual: Şafiilerce vücüdun herhangi bir yerinden kan çıkınca neden abdestin bozulmadığına, Hanetfilerce ise bozulduğuna hükmediliyor. 
Hanefiler ancak kanın dağılmaması hâlinde abdesti bozmadığına niçin hükmediyorlar? Bu mes'ele mezhep imamlarından önce acaba nasıl hallediliyordu? 

Cevap: Bu mes'ele mezhep imamlarından önce de mevzuubahs edilmiştir..Hatta Peygamber (s.a.v.) zamanında bile. Hanefi imamlarınca tervic olunan tatbikat, Peygamberimiz zamanında bile vücuttan çıkan her kanın abdestin bozulmasına sebeb olduğu tarzındaki bir kanaatın eseri idi. Zira imam-ı Azam Ebü Hanife Hazretleri Peygamber (s.a.v.) Hazretlerinden rivâyet edilen bir hadisi hükmüne esas almıştır. 
Bu “Vücuttan akan her kandan dolayı abdest almak gerekir” meâlindedir.: Bu sebepledir ki; akacak derecede olmayınca abdestin bozulmadığına,a akarak dağıldığı takdirde ise, az da olsa abdesti bozduğuna hükmetmiş ve bu hususa delil olarak: da zikrettiğimiz hadis-i şerifi kullanmıştır.» Şafiler ise ya bu hadis-i şerifi bilemedikleri yahud da sıhhati hakkında tereddüde düştükleri içindir ki; vücuddan kan çıkmakla abdestin bozulmayacağına hükmetmişlerdir. » 
© Büw.gibi çtihada taalluk eden hususlarda ki-bthlar furüâta âiddir- mezhep imamlarının ittifak Weğil. ihtilâf etmeleri ümmet hakkında rahmettir.:Zira dinin çeşitli ahvâle göre tatbik imkânının -çoğalmasına yardımcı olur.» Bizler müçtehid değil mukallidiz.. Kendi nefsâni arzusunu terkelerek bir müctehid imama tâbi olanları o müctehidin reyi, mücâzattan korur. 


FAKIH 


13 Nisan 1979 
16 C.Evvel 1399 


Allah Teâla habir'dir, en küçük bir mikrobun gece karanlıklarında gidip geldiği giriş çıktığı yerlerden, hava Boşluğunda uçuşan, kaynaşan zerrelerin harekâtından haberdar olduğu gibi, mülkünün her tarafında melâikelerin  varamadığı, insan fikrinin ulaşamadığı en gizli noktalarda olan biten şeylerden haberdardır. 


En gizli, em duyulmaz sanılan, gönüllerin hiç kimseye açılamayan &srar ve temâyülâtından iyi veya kötü sahiplerinin neler düşündüğünü, neler yapmak istediğini, ne düzenler kurdu. 
ğunu ne kararlar verdiğini. 
bilir. Bunların hiç birinden gaflet etmez. Hiç birini hükümsüz, cezasız bırakmaz ve hiç kimse yakasını kurtaramaz. 


İbni Ömer (r.a.)den rivayete göre Resülü Ekrem 
(s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

“Allah'dan başka (Hak) 
ilâh bulunmadığına ve Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet edip namaz kılıncaya ve Zekât verinceye kadar insanlara karşı harp etmekle emrolundum. Onlar, bu işleri yapınca, İslâm'ın icab ettirdiği had'ler müstesnâ, canlarını ve mallarını benim elimden kurtarmış olurlar. Gizli hallerinin hesabı Allah'a kalmıştır. 

(Buhari ve Müslim) 


“(Her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar.) 


Allah Teâlâ'ya karşı ya- razı olmayacağı şeylerder landan, hilekârlıktan, terbi- (o son derece uzak olmalıdır. 
yesizlikten sakınmalı, O'nun 


TN Ge bi : 
-v ee 


FEN TAE 


ME 


“ rsi e Me, Kir 


şel yal SAğ 


NE DİYORLAR? 


Fransız İhtilâli'nin getirdiği milliyetçilik fkir 


“lerine bağlanmış, Rusya ve Avrupa'nın 


Diyorar'ki: 

“1789'da Fransa İhtilâli ile ortaya atılan ve güçlenen milliyet fikirleri (milliyet fikir akımı). tüm Avrupa'ya yayıldıktan sonra 1797'de önce Adriyatik kıyılanna, sonra da 1805'de Macaristan'a gelip sınımanmıza dayandı. . Sınırlarmızdan içeri sızarak önce Balkanlar'da, sonra Ön Asya'da yayıldı. 
Topraklarmızda gözü olan Fransızlar ve Ruslartarafından da desteklendi.” 

“Dışandan içeriye giren milliyet fikirlerini (milliyet fikir akımlannı) kendi ekonomik, sosyal ve kültürel menfaatlerinin paralelinde gören ve menfaatlerine uygun bulan azınlıklar (Rumlar, Sırplar, Bulgarlar, Yahudiler, Ermeniler vb.) heyecanlı bir istekle ve bilinçle, milliyet fikiderini . benimsediler. 
Osmanlı İmparatorNuğu'ndan aynlarak müstakil devletler kurma çabasına giriştiler.” 
(FİKİR AKIMLARI VE EMPERYALİZM .Dr. 
Tahsin Ünal, Sh.55) 

“Osmanlı Devleti dışanda sulhü kazanmış ise de dâhilde Sırp, Eflâk, Buğdan ve bilhassa Yunan isyanlan ile yeni bir buhrana düşmüştü Türklerin idaresinde dini, içtimai ve kültürel muhtariyetlerini muhafaza eden Rumlar artık Osmanlı bayrağı altında zengin olmuş; 


himâyesi ve şşmartmasından cesâret almışlar dı.” (TÜRK CİHAN HAKİMİYETİ MEFKÜRESİ TARİHİ .Prof. Osman Turan, Cild: 1,2, Shf.587). 

“Osmanlı Devleti'nin, Bâtılı Hıristiyan devletlerinin Haçlı zihniyetiyle ititfaklannın karşısında adım adım gerilemesi sonucu Rum, Sırp Karadağ, Bulgar ve Romenler, Batı'dan estirilen milliyet ve Hıristiyanlık düşünceleriyle teşkilâtlanmaya başladılar.” (Arşiv vesikalanyle TARİHTE (oOMENİ MEZALİMİ VE 

MENİLER. Mehmet Hocaoğlu, Shf. VIIM 


“Osmanlı Devleti, Müslüm anlan kendisine bağlamak için İslâmiyet'e, Hıristiyan tebeayı kendisine bağlamak için de hak, adalet ve müsamahaya dayanıyordu. Fransız İhtilâli'nden sonra Avrupalılar, Osmanlı Devleti içinde yaşayan yabancılara milliyetçilik, hürriyet ve istiklâl fikrini aşıladılar, onlan sürekli olarak kışkırttılar ve desteklediler.” 

“Bu tesirler altında Türk olmayan kavimler Osmanlı Devleti'nden aynlmak için birer birer başkaldırdılar, Avrupalılann ve Ruslann him âyesinde küçük devletler kurdular.” (ED E-BİYAT, Lise: 1, Prof. Mehmed Kaplan, Shf. 22) 

“Niçin tarihin zirvelerinden bu gaflet uçurumuna düşmüştük? Düşmüştük. Zira 


düşenin cehli, düşülenin gayesiyle işbirliği etmişti. Bu tehlikeli yoldan geri dönmek için ise, irfan ve basiretle cilâlanmış bir göz tarihi hâfızamızı harekete geçirecek bir üstün heyecan lâzımdı.” (BİR DÜNYADAN BİR DÜNYAYA. Sâmiha Ayverdi, Shf. 145). 

“Su hâlde Mehmedciği, Mehmedcik yapan onu tepeden tımağa sanp hükmü altn.. alan bir İ'lâ-i Kelimetullah aşkı idi. Zaten Şark Türklüğünün Garb'a akışındaki gerçek gâye de bundan başka ne idi? Türk'ür. ebedi kızıl elması Mlâ-ı Kelimetullah aşk...” (BİR e BİR DÜNYAYA. Sâmiha Eyverdi; Shf.8 

“Amma bu, Ziya Gökalp'ın açtığı çığır gibi, bulanık bir ideoloji devresinin kof hayali olmamalıdır. Belki kurtuluşumuz, hakiki ve orijinal medeniyetimizi idrâk ettiğimiz zaman tahakkuk edecektir.” (MİLLİ KÜLTÜR MES'E-LELERİ VE MAARİF DAVAMIZ. Sâmiha Ayverdi, Shf. 15). 

İmdiii...Biz de diyoruz ki: Yukarıya aldığımız satırlar lütfen dikkatle bir kerre daha okuyunuz ve “düşününüz. Arife tânf gerekmez. Şu kadannı ilâve edelim ki, hakikatler, zamanla ortaya çıkmaktadır ve çıkacaktır. Şimdiden bazı mes'ele ve mefhumlarn yeniden ele alınıp işlenmesinde 


“büyük faydalar vardır. Unutulmaya... 


Özdemir/BOZ- 


Hidayet 
DOĞAN-Abbneniz 178. sayımızda nihayete erecek, fıkıhla 


ilgili sualleriniz de alâkalı sütunda ocevaplandırılacaktır. 
Selâmlar. 


Recep Ayhan Yangınoğlu/ BOLU-Hakkımızdaki (o samimi hissiyatınıza ve gazetemiz SE-BİL'in daha ziyade bir alâka görmesi için sarfettiğiniz gayretlere teşekkürler ederiz. İsimlerini verdiğiniz arkadaşların borç. durumları abone servisimizden size veya kendilerine bildirilecektir. Selâmlar. 


Mâşuk Ata/KONYA-SEBİL'i- miz ve O'nun başyazarı aleyhindeki tenkid ve iftira kampanyası hakkında izhar eylediğiniz hissiyat için lah sizden râzı olsun! Mektubunuzun abone ile ilgili isteği yerine getirilmiştir, selâmlar. 


Ali Kizir/TORUL: İstediğiniz tarzda bir ilân neşredememekle birlikte size kendi yayınlarımızdan birkaç tane gönderiyoruz. çalışmalarınızda başarılar diler, selâmlar sunarız. 


Ismail Akhun /ÖDEMİŞ: Hak kımızdaki samimi his ve düşünceleriniz - için ( teşekkürler ederiz. Gönderdiğiniz yazı aktüalitesi geçtiği için reşredilememiştir. Selâmlar, 


Ismail Koçak/AYDIN: Gerek 


iyat candan ' 
teşekkürlerimizi arzederiz. Al-. 


gazetemiz ve gerekse, onun yazarlarından Aydın Bâki Mutlu Bey hakkındaki samimi düşünceleriniz için teşekkürler ederiz. allah râzı olsun, selâmlar. 

Ali Okuyucu/ESKİŞEHİR: Aboneniz 112. sayıda nihayete ermiştir. 

Aşkın ne olduğunu şimdiye kadar hiç kimse anlatamamıştır.Bir gün gelir de yaşarsanız anlarsınız. Sigara için umümi hüküm onun mekruh olduğu yolundadır.Selâmlar. 

Şerif Aydın/BİRECİK: Aboneniz 160.sayıda nihayete ermiştir. Gazetenizin gönderilme devam etmektedir. Selâmar. 


Bekir Yavuz/BİRECİK: Abo- 


neniz 160. sayıda nihayete ermiştir. Selâmlar. 

Abdullah  Aslan/BİREKCİK: 
Aboneniz 160. sayıda nihayete erecektir, selâmlar. 

Ahmed  Yıldırım/BİRECİK: 


-Aboneniz 182. sayıda nihayete 


erecektir. Bant satışı ile meşgul olmadığımız için arzunuzu maâlesef yerine getiremiyoruz. 
İran Şahı. hakkında daha önceki  sayılarımızda gerekli mâlumat verilmiştir. "Lütfen onları tekrar okuyunuz. 
Gazetemiz ve onun yazarları hakkındaki takdirkâr ifadeleriniz için candan teşekkürlerimizi sunar, selâmlar sunarız. 
M.Eser/MUDANYA: Gazetemizin son zamanda geç 


AKDEM GİYİM DEN 


e MANT( e PARDİSÜ e ETEK 


DUYURU 
TESETTÜRE UYGUN 


e PARDESÜ e ELBİSE e BAŞÖRTÜ 


Her hanımefendinin bulabileceği model 


ASDEM GİYİM 


Her hanımefendinin aradığı kalite ARDEM GİYİM 
YENİ AÇILAN 
AKDEM GİYİM 
Zengin bedenleriyle ve çeşitleriyle hanımefendilerin emrindedir 


Adres: Darüşşafaka Cd. No: 54 Çarşamba - Fatih ISTANBUL 


Tel : 24 10 78'den 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gelmesi kâğıt sıkıntısından O nun zamanında basılamaması dolayısıyladır. 

Sıraladığınız isimler gazetemize yazı yazmaya başlasa, okuyucularımızın çoğu isyan eder. Bu durumu siz de kolayca takdir edersiniz, sanırız. Böyle resmi unvanlı gördüğünüz kimselerin hepsinin de bu gibi hizmetler için uygun olduğunu sanmayınız,selâmlar. 


Cemaleddin o Kaya/İSTAN- 
BUL: Gönderdiğiniz şiir için teşekkür ederiz. Şiire yer veremediğimiz malümdur. Çalışmalarınızda başarılar diler, selâmlar sunarız. 

Mustafa Etçi/ERMENEK: İslâmcı Gençlik hakkındaki yazı ve şiiriniz için teşekkürler ederiz. Denemelerinize biraz daha devam ediniz, selâmlar. 

Abdülkadir 
ANTEP: Bahsettiğiniz mesele için MSP İstanbul Senatörü Ali 
Oğuz Bey'e tafsilâtlı bir mektupla müracaat ediniz. Selâmlar. 


İshak Kocaman/SUNGUR-, 


LU: Hakkımızdaki samimi düşünceleriniz ve şiiriniz için teşekkürler ederiz. Selâmlar. 

Muzaffer Köse/ERMENEK: 
Eksik olan sayılarınız gönderilmiş havaleleriniz de alınmıştır. 
Şu durumda aboneniz (161. 
sayıda bitmiştir. 

Abone bedellerini ödemeyen okuyucularımız için ortaya koyduğunuz düşüncelere katılmamak elde değil, fakat, ne yaparsınız ki, müslümanların ihmalkârlık illetinden kurtulacakları güne kadar bu çileyi çekmeye mahkümuz. Hakkımızdaki samimi düşünce ve alâkalarınız için teşekkürler eder, selâmlar sunarız. 


MUSTAFA KERMEN/AY- 
DINCA (AMASYA)-Hakkımızdaki teveccüh ve alâkaya teşekkürler ederiz. Allah râzı olsun. 

Bahsettiğiniz zat ve onun eserleri hakkında- başka okuyucularımızın sualleri dolayısıyle- daha önce birkaç kere izahat vermişizdir. Lütfen onları bulup okuyunuz. Kısaca tekrar etmek gerekirse, bu husustaki gerçek şudur: O zat bir din âlimi değildir. Bu gibi meselelerle sonradan ilgilenmeye başlamıştır. Eserleri birçok doğruları ihtiva etmekle beraber, ihtiyatla okunmalıdır. 


SADIK ALBAYRAK 


IN 
VESİKALARI KONUŞTU 
RAN BIR ESERİ DAHA 


DEVRİMİN & 


ÇAKIL TAŞLARE sadık mi 


*23 Devrimınm mumyalar galerisinde yer alan 
41 çakıl taşı... 
| 


Fiat: 50 TL 


İSTEME ADRESİ: 
RK: 635 (STANBUL 


Arslan/GAZİ- 


Zira bazı mes'elelerde “Şâfif Mezhebi”ne âid keylere ağırlık vermiş, fakat bunların hangi mezhepte böyle olduğunu belirtmediğinden halk arasında karışıklıklara sebep olmuştur. 
Siyasi görüşlerinin yanlışlığını ise, zaten siz müşâhede etmişsiniz. 

İngilizce ilâvemiz “Ummah ın çıkmış olan sayıları adresinize gönderilmiştir. Fıkıhla alâkalı süaliniz mahsus sütunda cevaplandırılacaktır. Selâmlar. 


AHMED ALİ ŞEKER/ANKA- 
RA-Her halde adres değişikliği- ne âid mektubunuz elimize ulaşmadığı için bahsettiğiniz yanlışlık ortaya çıkmıştır. Talebe olduğunuza göre, borcunuzu helâl ediyoruz, müsterih olunuz. Selâmlar. 


“ 


NUMAN TEMİZTAŞ/ANKA- 
RA-Mü'minlerin sabra memur. 
olduğu bir devirde yaşıyoruz. 
Tabii sabır, çalışmayıp miskin miskin beklemek demek değildir. Elden geldiğince çalışmak ve karşılaşılan musibetlere sabır ve tahammül göstermek zorundayız. Bir de sizin gibi, etrafı ateş çemberi ile sarılı olanlar, altından kalkamayacakları aksül âmelleri dâvet 


edecek tarzda hareket etmemelidirler. Kısaca, her söylediğiniz “Doğru” olmalı, fakat her doğ- 


“ruyu her yerde söylememelisi- 


niz. 

Allah'a emânet olunuz. Selâmlar. 

MEHMED TANRIVERDİ/ 
ANKARA-Gazetemiz SEBİL hakkındaki samimi ve teveccühkâr satırlarınız için çok çok teşekkürler ederiz. Cephemizde “Kol kırılır yen içinde” atasözüne riâyet edilmiyorsa, bunun hesabını fâillerine sormak gerekmez mi?! 

Sebil'in şahıslarla uğraşma- ya tenezzül ve eltifat etmediği, cümlenin me&lumudur. Tabii alenen İslâm'a cephe alanlar müstesna, O derecede ki en âdi isnad ve iftiralarla bize birtakım uydurma suçlar izâfe edip sonra da bunlara güya cevap vererek bizi çirkin bir münâkaşa zeminine çekmek isteyenlere bile aldırış etmemişizdir. 
Cephemizde ittihadın korunması için bundan fazla ne yapılabilir?! 

İstediğiniz kitaplar adresinıze postalanmıştır. 

Abone durumlarını sorduğu- 


nuz Kazım Berkman'ın aboneliği 134. sayida iptal edilmiştir. 
Bakiye 250 TL. borcu vardır. 
Yusuf Taştan 145. Halil Duray ise 139. sayıdan itibaren borçlu gözükmektedirler.. . 

İlginize (teşekkürler selâmlar sunarız. . 

NEZİR KIRKPINAR/OSMA-NİYE-Hakkımızdaki samimi hisleriniz için teşekkürler ederiz. 
Adres değişikliğiniz yapılmıştır. 
Çalışmalarınızda başarılar diler selâmlar sunarız. 


NURİ KÖROĞLU/ARTVİN- 
Abone hususundaki arzunuz yerine getirilmiştir. Teşekkürler ederiz. Zi 

Kitap için sizin tercihinizi bildirmeniz gerekir. Zira Başyazarımız kadir Mısıroğlu Almanya'dadır. 


AHMED AYÇİÇEK/ANKARA 
Aboneniz bir yıl daha uzatılmıştır. Teşekkürler eder, hakkımızdaki samimi alâka ve teveccühlerinizin devamını dileriz. 

Sıraladığınız hususlara gelince, bunların çoğunu daha evvel başka okuyucularımızın ileri sürmesi üzerine birkaç kere cevaplandırmış bulunmaktayız. 

Kısaca yine tekrarlayalım: 

T-Sebil, aktüalite ile fikri yazılar arasında bir denge kurmuş ve fikri yazılara ğırlık 

3 ağırlık 
vermiştir. Aktüaliteyi daha ziyade günlük gazetelere âid bir husus olarak görmektedir. Öğretici yazılara daha çok yer verişimiz Sebili bir “Mektep” telâkki edişimizdendir. 

2-İmzalarda “Yaygın şöhret” 
yerine fiili değere itibar etmekteyiz. Bu ölçüyle gördüğünüz üzere, “Talha Emiroğlu, Abdulhalim Polatoğlu, Aydın Bâki 
Mutlu, İsmail Karakuzu” ve nihayet “Sâdık Albayrak” Sebil sütunlarını süsleyen yeni kıymetlerdendir. 

3-Şahıslarla uğraşmadığımızı ispat için bilmeyiz daha ne yapmalıyız. Bizi çıkıp da size “Sarhoş kusmuğu” gibi sayfalar dolusu yalan ve tezvirat mahsuülü, iftiralarda bulunursa acaba bizim kadar sabredebilir misiniz?!...Lütfe ölçüyü kendi nefsinizden alınız!...Biz sâdece İslâm'ın düşmanlarının şahıslarını hedef alarak neşriyat yaparız. Bu ölçünün dışına çıkmamak için nasıldirendiğimizin her 

halde siz de farkındasınız. 
Bilvesile selâmlar.. 


eder, 


OKUYUCU MEKTUBU 


Muhterem Sebil âilesi; Allah'ın (C.C.) rahmeti, berekâtı hepinizin 


3 
> ğ ğ 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üzerine olsun! Salât ü selâm Resüllerin Efendisi biricik önder, en son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.) ehline, ashabına, dört halifesine, ehl-i sünnet vel cemaat itikadı üzere olan bütün mü'minlerin üzerlerine olsun! 

Rasbimiz Teâlâ Hazretleri hepimizin ecrini, amelini, sabrını, mükâfatını arttırsın; 
günahlarımızı afvedip son nefesimizde iman ile gitmek nasib eylesin. 
Sizlerin kalemlerinizi daha da kılıçlandırıp küfrün üzerine balyoz gibi indirtsin. Bâtılın karşısında Hakk' dan taviz vermeden, yılmadan çahşanlardan eylesin, âmin!... 

Bazı kimselerin dedikoduların aldırıp sakın dâvâmızda sekteye uğramayın. Zira “Lâf'a balılmaz, “Hale” bakılır. Gerçek İslâm kültürü olan mücâhidler kimin ne olduğunu kaleminden de anlar... 


kusurlarımızı ve 


Mehmet yavuz 


pm Mama ın O e a MM 


SEBİL AVRUPA BUROSU. 


RESMEN AÇILDI... 


(Baştarafı 16 .sahifede) 


Bu konuşmaların müşterek his ve kanaat olarak SEBİL'in islâmi mücâdelede saymakla bitmez hizmetler gördüğü hususunu tereniftihar olmuştur. Daha sonra topluca yatsı namazı kılınmış, namazdan sonra tekrar toplayıcı bir konuşma ile izhar edilen temenni ve suallere cevap veren Kadir MISIROĞLU uzak yerlerden zahmet edip gelenlere teşekkür edip toplantıyı : kapattığı zaman sabah namazı vaktinin geldiği görülmüştür. 

Gündüz saat 14'den ertesi gün sabah saat 06'ya kadar aralıksız 14 saat süren toplantı Avrupa'daki İslâmcı kardeşlerimiz ve SEBİL hizmetkârları için müstesna bir tarihi hâtıra 


nüm etmesi, bizler için 


olmuştur. 


Başyazarımızın Avrupa'daki diğer faaliyet- . 
leri hakkında bilâhare tefsilât vereceğiz. 


vesilesi 


ALMAN TELEVİZYONUNDA 
 TÜRKİYE' NiN DURUMU 


TAHLİL EDİLDİ. 


4 Nisan 1979 Çarşamba 
günü gece saat 22.10'dan itibaren Alman Televizyonu ikinci pmgramında “TÜİ 
YEDE HAYAT” ünvanlı bir film gösterildi. 

Wolfgang Büsgen tarafından hazılanan programın televizyon bültenindeki tâkdimi aynen şöyleydi: 

“Türkiye 1979. Döviz yokluğu, dış borçlar, dörtnala giden enflasyon, politik terör, dükkânlann önlerindeki kuyruklar, büyük şehirlere akın ve giderek artan nüfus. İşte günlük hayat. 
İslâm hareketi de Türkiye'de İran'daki gibi artıyor.” 

45 dakika süren programda ülkemizin içinde bulunduğu mali sıkıntılar bütün açıklığı ile ortaya konulmuştur. Bunlar belki bizce hiç de meçhul değildir. Zira biz o çilenin içinde yaşamaktayız. Yalnız bu program, 
Batılıların bizim durumumuzu bizden daha iyi bir sürette ve bütün incelikleriyle bildiklerini göstermesi bakımından dikkat çekicidir 

Bu programın asıl ehemmiyetli yönü ülkemizdeki 
“İSLAMİ HAREKET”in Batılı kapitalist - çevrelerde uyandırdığı büyük endişedir. Bu pmgram şu endişeyi dile getirmesi bakımından bizim için son derecede dikkat çekicidir. Program yapıcısına göre Türkiye, kendisini kayıtsız ve şartsız bir sürette Batı'ya tâbi kılan “Kemalizm”den ve dolayısıyla Batı” 
dan uzaklaşmaktadır. Ara- daki mesafe hergün biraz 


ahmezustand in instanbul 


des Chaos? 


Türkei in der Krise 


daha artmakta ve Türkiye'ye an be an İslâm'a kaymaktadır. Bu durumda ülkenin 
İran'dakine benzer bir islâmi direnişe sahne olmasını beklemek gerektir. Bunun için gerekli her şart hazırdır. 
Sadece kitleleri arkasına takabilecek dini (islâmi) bir otorite eksiktir. Eğer henüz bir patlama olmuyorsa sırf bu eksiklik yüzündendir. 
Film yapımcısı bu noktada “Türkiye'de birçok Humeyni bulunduğu” yolunda ince bir istihza ile müslümanlar arasındaki bölünmüşlüğü imâ eylemiştir. 


Programda “MSP Haraketi”nin, ülkemizin hakiki mecraına oturtulması yolun- 


da taşıdığı ehemmiyet, hususi bir ağırlık verilerek belirtilmiş, Konya Belediye 
Başkanı Keçeciler'le “Anahtar amblemi” ekranda uzun bir müddet tutulmuştur. Yapımcı MSP'nin “Bazı kanuni mahzurlar” yüzünden bu günkü görünüş ve ifâdeye büründüğünü ve aslında 
“Şeriatçı bir parti” olduğunu belirtmiştir. 

Ülkemizde “İSLAMİ HA- 
REKET”in kaydettiği terakki 


ile bu yolda MSP'nin Batılı 


çevrelerde uyandırdığı endişenin bir taraftan hâlâ bâtıla hizmet eden bir kısım sözde müslümanların gözünü açması ve bize de ne yapmamız gerektiğini göstermiş 


Köln ema ŞERAFEDDİN ÖZKAN, 
“SEBİL”e şükranlarını arz ederken. . 


0000 e 
" İSLAM HAREKETİ ARTIYOR!" 


pi 


31.3. 1079 Gumeartesi günü Frankfurt ta Fatih Câmi-i ŞERİFİ'nde yapılan AVRUPA BÜROMUZUN açılış merasimine iştirak eden mümessiller. 


Bayram YILMAZ .............. «BO CHUM Yu aDIZ 5 -LÜBECK 
Kemal YILMAZ ........... RÜSSELSHEFİM Mükremin YİĞİT........... LAUCRİNGEN ErtanELMAS .............. 'LAUCRİNGEN Ömer YÜCE; 202 e VİYANA 
Mülimet YOLCU. vee . NORVEÇ 
Atif YÜKSEL... <0 EA HOLLANDA 
A PEK e e MÜNCHEN 
Ny pek e BERLİN nek DAŞBAS, HAMBURG 
Nehmet TEZCAN................. FRANSA M.AliŞAHİNER............... HOLLANDA “Yaşar SEVİNÇ... HOLLANDA 
Ramazan SARI................. MANHEİM Hehis OZ İAŞC nn VERDOHL 
Senket sf XEN A WETZLAR 
DavmixO ZİR KREFELD 
Muharem ÖZDEMİR............ EKRAHT Şerafettin ÖZKAN.................... KÖLN Mustafa KARACAN................ ESSEN Adil KARAMAN............. lr KÖLN Nuri KARAHANÇER...... M.GLADBACH H.M. KÜPELİ........ MN SALZBURG ağa KURRA l BOBİNGEN 
Mehmet KAHVE.................. BREMEN GE. e e PFİNE 
Mustafa KELEŞ.......... BERLİN 
Met NİLİ Tk e ameli İSVİÇRE 
Muharem KÖMÜR................. PARİS Dursun KIROĞLU. NAGOLD 
Sümmani GÖKSÜĞÜR........... SİEGEN Hüseyin GÜLRR............. KARLSRUHE Mehmet GÜREL............... HAMBURG 
2 EYLE Ae le BE aşa MAİNZ 
Süleyman FASLAK....... SİNDELFİNGER Uran ERDOĞAN.................. MAİNZ <* Şakir EKİNCİ, WİESBAD EN 
Ahmet EZANCIOĞLU...... LİON-Fransa Veysel DELİALİOĞLU,........ BELÇİKA Osman DEVECİ.................. GREVEN Yusuf DEMİRCİ............... MÜNCHEN Rızası RGLLE e ad SİNGEN 
Mustafa DURAN.......... OBERHAU SEN Yusuf DEMİREL................. HEİLBRON Alaaddin DURSUN................. ZÜRİH Yulmaz all se. sk LİON-FRANSA 
Hamza CEBECİ.............. DORTMUND Dahi EVKE DORTMUND 
KEzim AN NN OBERHAUSEN MustafaBAYRAK.............. DUİSBURG ğe BARUT e GÖNHBERG 
Abdüllatif BİLİR............ ME a ESSEN Güngör BAYKARA.......... SALZGİTTER Şükrü Açıkgöz.............. DORTMUND Muzaffer ATEŞ............ REUTLİNGEN Hüseyin AYDOĞDU 4... 
VİLLERFRANCE-FRANSA 
Esat AKP LU ma NÜRNBERG 
Mehmet GÜNDOĞAR........ MÜNCHEN Murtaza GİDER,.. ver yan PEİNE Mehmet ŞENCAN.......... BEERFELD EN Mi KOÇU LAGE 
Mehmet AK............. LUDWİSHAFEN Şahbender DEĞİRMENCİ...HANNOVER İhsan) KAN a MÜNCHEN 


Abdülkerim VARDAR....... FRANKFURT Ramazan ÖZDEMİR........ WİESBADEN 


büy “DÜZRE KÖLN 
Niyazi ÖZDEMİR................... KÖLN Ali KAYHAN.............. SİNDELFİNGEN Muhdede BOZDAĞ........ STUTTGART Hüseyin IŞIK................. HANNOVER Aslan TOK: İSVİÇRE 
Nazmi BOYNUKALIN............. HEİGER buram ŞEN e ULM 
Selahattin YAZICI. ei Gn STADTALLENDORF 

Hasan ŞAHİN.............. RÜSSELSHEİM Agah MUTLU.............. RÜSSELSHEİM Yusuf ALTUN am ERLENBACH 
Mahmud KASALAK............... HANAU Bekir- BYK en AUSBURG 
Selahattin SARI............... SOLİNGEN Muzaffer CAN.............. STUTTGART Al HAYRA e FRANKFURT 
“ Fikret KANYILDIZ......... AVUSTURYA Osman ÖĞÜT............... OFFENBACH İsmail ÇINAR........., 5... FRANSA Osman BULUT................ MÜNCHEN Mevlüt ÖZTÜR................ ESLİNGEN İbrahim ÖĞÜN........... NORDENHEİM 


— Avrupa'daki 


Birgün yaşadılar... 


li 


-Frankfurt'dân Yaşar ŞADOĞLU bildiriyor-SEBİL AVRUPA BUROSU, evvelce bildirdiğimiz üzere 31 Mart 197 — Cumartesi günü 


kalabalık bir dâvetli ve iştirakçiler topluluğu- nun huzuru ile başyazarımız Kadir mısıroğlu 


tarafından resmen açılmıştır. Avrupa'nın her tarafından koşup gelen en seçkin mücâhidler bu vesile ile müstesna heyecanlara sahne olan tarihi bir gün yaşamışlardır. 

Birgün önce birçok uzak şehir ve kasabalardan kalkıp gelen SEBİL MÜMESSİL-LERİ'nin her birinin yanında beş-on kişi getirdiği görülünce 100 metrekare olan “SEBİL BÜROSU”nun bu toplantıya kâfi gelmeyeceği anlaşılmakla merâsimin bir sokak ilerideki FATİH CAMİ-İ ŞERİFİ'nde yapılması kararlaştırılmıştır. AVRUPA İSLAM? 
CI GENÇLİK TEŞKİLATI Başkanı Hamza CEBECİ'nin riyâseti . altında Dortmund'dan Frankfurt'a gelen bir grup İslâmcı genç akşamdan Fâtih Câmi-i Şerifi'ni pankartlar ve bez yazılarla donatmış, konuşma kürsüsü ve mikrofonları yerleştirmişlerdir. 

İstanbul'dan Kemal ŞADOĞLU we Refik YILDIRIM Beylerin de iştirakiyle Cumartesi günü saat 14'de başlayan toplantı Stuttgart” dan gelen Muzaffer CAN Hocamızın cihâd âyetlerinden seçtiği aşrı şerifle açılmıştır. 
Müteakiben SEBİL AVRUPA BUROSU Başkanı Seyfi ŞENOĞLU toplantının programını izah .etmiş ve dâvetlilerin oyoklamasını yapmıştır. Yoklama en uzak Avrupa şehirlerindeki mümessillerinin bile eksiksiz geldiğini göstermiştir. Bilâhare başyazarımızın açıkladığı üzere bir mümessilimiz toplantıdan önce telefon ederek mide kanaması geçirdiğini 


- söylemiş, buna rağmen doktora çıkıp, “Yolda 


ölmeyeceksem ben bu toplantıya gideceğim, durumum nedir?!” diye soracağını belirtmiştir O kardeşimiz bile bu toplantıda hazir bulunması ve şu açıklamanın © yapılması toplantıya iştirak edenleri heyecana gark etmiştir. 

Fatih Câmii-i: Şerifi'nin kuruldu kurulalı böyle bir kalabalığa sahne olmadığı bildirilmektedir. Birçoklarının kolaylıkla oturacak 


yer bile bulamadıkları toplantı Kadir MISIR- 


OĞLU'nun “CİHADIMIZ VE VAZİFELERİ-MİZ” mevzuundaki konuşması yer yer dalga 


dalga devam eden tekbir sayhalarıyla inkıtaa A 


uğramıştır.(Coşkun bir şelâle halinde iki saat 


“ devam eden bu konuşmadan bazı parçaları bilâhare okuyucularımıza takdim edeceğiz.) 


; İ KAN edeceğiz.) 
“Bu heyecanlı ve doyurucu konuşmadan sonra ikindi namazı için ara verilmiş” ve 


namaz cemaatle edâ edilmiştir. Bundan sonra - 


misafirlere (Büromuzun “açılışı vesilesiyle kesilen kurvan etinden yapılmış sandöviçler ve meşrubat ikram edilmiştir. in Bilâhare yine Kadir MISIROĞLU kürsüye gelerek SEBİL”in İslâmi Mücadelede oynadığı muazzam rolü anlatmış ve bu hizmetin daha 


"Sebil Avrupa'daki İslamcıların 


AVRUPA BÜROSU 


TÜRKİSCHE ZEİTUNGSVERLA 


Şultlul Gir sekilde ifâsı için düşündüklerini 


ortaya koymuştur. Bundan sonra mümessillere söz verilmiş ve konuşmak üzere şu şahıslar isimlerini yazdırmışlardır: 

Hamza CEBECİ (Dortmund) 

Ismail ÇINAR (Fransa) 

Mahmud KASALAK (Hansu) 

Mahmud KASALAK (Hanau) şi 

Metin KİLİT (İsviçre) 

Kazım CAN (Oberhausen) 

Dursun KIROĞLU (Oberhausen) < « 

Süleyman BOZKURT (Münih) 

Osman BULUT (Münih) 

Veysel DELİALİOĞLU (Belçika) 

Hasan ŞAHİN (Rüsselsheim) 

Süleyman FASLAK (Sindelfingen) 

Ramazan ÖZDEMİR (Wiesbaden) 


lider gazetesidir” 


emr FİZ Sep 


SEBİLDE 


Şerafeddin Özkan (Köln) 
Tarık BALIK (Karlsruhe) 

Nuri KARAHANÇER (M.Gladbach) 
Sabri DOĞAN (Berlin) 

Aslan TOK (İsviçre) 

Hüseyin GÜLER (Karlsruhe) 
Latif YÜKSEL (Hollanda) 

Nuh dede BOZDAĞ (Stuttgart) 
Hasan TEMİZTURK (Hannover) 
Ferhad TUĞRUL (Braunschweig) Hüseyin DEMİRBAŞ (Hamburg) 
Mustafa DURAN (Oberhausen) 


Bütün bu kardeşlerin konuşmasıyla vakit gece yarısını bulmuş olmasına rağmen davetlilerden . hiç bir ayrılan olmamıştır. 
Bunlar arasında İsmail ÇINAR (Strazburg/ FRANSA) kardeşimizin şu sözleri dinleyenleri bir hayli düşündürüp hislendirmiştir: 


“-Ben SEBİL'imizle sadece bir yıldan beri tanışmaktayım.: Ondan önce namaz. bile kılmıyordum.: Hatta eskiden Kur'an-ı Kerim kursunda okumuş olmama rağmen zerre kadar islâmi şuurum yoktu.sDâvâ heyecanı nâmına neye sahipsem bunu SEBİL'ime börçluyum.-Bu yüzden diyorum ki, SEBİL, AVRUPA'DAKİ İSLAMCILARIN LİDER'GAZE-TESİDİR!..:.O'nu hayatım hahasına yaşatıp geliştirmeyi bir vicdan borcu sayıyorum! 

(Devamı 15. sahifede) 


